Niewwsbrief Familie Jamnir

Augustus 2019 ,

TOSHI & ELISE ON A MISSION

Lieve familie en vrienden,

"Toen ik de trein zat, onderweg naar huis, kwam ik met een mede reiziger in

gesprek omdat ik mijn Bijbel aan het lezen was (voor het huiswerk). Voordat ik de

Bible for Life school deed ontweek ik vaak een gesprek over de Bijbel. Maar nu

merkte ik dat ik zoveel zekerheid had en vol vertrouwen en enthousiasme over de

Bijbel kon praten.”

Bovenstaande is een getuigenis van een van de studenten van de Bible for Life

school. Dit getuigenis is uiteindelijk wat we hopen voor de studenten. Dat hetgeen

wat ze leren niet alleen kennis in hun hoofd zal zijn maar dat ze het kunnen
gebruiken in hun dagelijks leven, bedieningen, discipelschap en gesprekken met

andere (niet) gelovigen.

De school is ondertussen vorige maand afgerond! Wauw wat gaat het snel! We

hebben vakantie gehad dus nu tijd om jullie een update te geven.
Z.oals helanfd een kijkje in de school...

Toshi met de rest van het staff

team

Een dag in de Bible for Life school

Elke week heeft een andere thema,
even een greep uit een aantal
onderwerpen; Bijbelboek Markus,
Bijbelboek Job, inductieve methode om
de bijbel te bestuderen, Openbaringen
en de Torah. Zo was het thema van de

5% lesweek de Profeten.

Na het ontbijt fietsen de studenten
(jawel zelfs de internationale
studenten) 15 min vanuit het gebouw in
Epe (hier verblijven de studenten en
wat stafleden) naar Heidebeek waar de
lessen plaatsvinden.

Eenmaal in het klaslokaal lezen ze eerst
een aantal psalmen samen, zo lezen ze
in die 3 maanden alle psalmen door.

Met hemelvaartsdag hadden we een open dag op Heidebeek. Het was een goede
dag vol ontmoeting, lekker eten, gezelligheid en geestelijke input.

Elise was befrokken bij het kinderprogramma en Toshi heeft gehalpen in de keuken.
's Avonds heeft hij ook nog bij het jongerenprogramma ‘Hemelstil' geholpen.

Student uit Uganda Bijbelstudie
aan het leiden

Dan begint de les, de afgelopen dagen
hebben ze gehoord over Amos en hoe
het thema ongerechtigheid centraal
staat. Amos profeteerde hoe God zou
oordelen vanwege de ongerechtigheid
die in het land Israel heerste. Op
donderdag is er de toepassing en gaan
ze naar het Naaiproject om te horen

hoe dit project opstaat tegen armoede.

Dit project naait maandverband voor
meiden in ontwikkelingslanden die in
armoede leven en zo weer kunnen
participeren in de maatschappij (naar
school of werk gaan en zo kunnen

voorzien voor hun gezin).

s Middags hebben de studenten elk hun dagelijkse werktaak. Als ze daarmee klaar
zijn hebben ze nog een paar uur voor de deadline van hun huiswerk over het boek
Amos. Elke week moeten ze het bijbelboek dat die week centraal staat bestuderen en
hierover vragen beantwoorden. Dit huiswerk kost ze elke dag wel een paar uur om
eraan te werken.

Voor de staff is de dag ook nog niet klaar, deze hebben nu o.a de taak om het
huiswerk na te kijken, lessen voor te bereiden en allerlei andere praktische taken.

Er waren in totaal 9 studenten komende uit Nederland, Duitsland, Brazilie, Uganda

en Nepal. Een leuke internationale groep!
Als gezin betrokken in de zending

Voor ons als gezin hebben we mogen ervaren hoe het
is om op de basis te wonen tijdens een school. Zo
konden we studenten bij ons thuis uitnodigen voor
een maaltijd. Vooral voor de internationale
studenten is het een welkome onderbreking om een
extra warme maaltijd te krijgen in plaats van brood
te eten. Daarnaast kon Toshi 's avonds ook nog
makkelijk naar het kantoor gaan om bezig te gaan
met het huiswerk nakijken. Tijdens de pauzes of
soms maaltijden probeerde Elise ook met de
kinderen langs te gaan om zo ook betrokken te zijn

bij de studenten.

Het was ook een erg intensieve tijd. De weken waren
erg vol, Toshi was veel met het schoolprogramma
bezig waardoor hij ook ’s avonds veel weg was. Dit in
combinatie met gebroken nachten en onrustige
avonden met een 6 maanden oude baby maakten dat
we beiden blij zijn dat het intensieve programma
voorbij is. Toch missen we de studenten ook. Het is
mooi om ze te zien groeien en bijzonder om 3
maanden met ze op te trekken. We hopen en bidden
echt dat wat ze geleerd hebben kunnen toepassen op

de plekken waar ze wonen/ werken.

Met de kinderen gaat het verder goed, we hebben eind mei de tweede verjaardag van
Emmalyn mogen vieren. Ze begint nu volop te praten en geniet van het spelen hier
op het terrein. Ook geniet ze van het contact met haar zusje en is ze erg zorgzaam.

Cienna ontwikkelt zich razendsnel, ze zit niet stil en is continu bezig met de wereld te

ontdekken, door te gaan staan of overal heen te krnipen. Slapen is nog een nitdaging

maar gaat stapje bij stapje steeds beter.

Bedankt voor het naast ons staan in gebed en financieel zodat we hier op Heidebeek
kunnen dienen om God bekend te maken en discipelschap.

Nu dat ons gezin gegroeid is zijn we op zoek naar meer partners om deel te zijn van
wat we doen in Gods Koninkrijk en hetgeen wat we doen bij YWAM mogelijk te
maken. Wil je ons financieel ondersteunen met een eenmalige of maandelijkse gift
zie dan de informatie hieronder.

We wensen jullie veel zegen waar je bent en in wat je doet!
Toshi, Elise
Emmalyn & Cienna Jamir

HELP THE CAUSE

Wij zijn Toshi en Elise Jamir,
werkzaam bij YWAM Heidebeek .
zendingsorganisatie die zich er op
richt op God te kennen en bekend
te maken.
Wij hebben een hart voor
culturen en mensen in nood. We &
verlangen emaar dat God gekend Wilt u deel zijn van wat wij doen? U
zal worden en mensen Hem kunt ons heipen door een gift over
zullen volgen. te maken maandelijks of eenmalig.
NL54 RABO 0301400199
Rafaelgemeenschap Elburg
o.v.v. 'project 3xR’
(Rafael Eiburg is een ANBI waardoor
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Toshi is betrokken bij de Bijbel
afdeling en Elise bij de Mercy en
Justice afdeling van Heidebeek.

We zijn afhankelijk van mensen
die die financieel deel willen zijn
van het werk wat wij doen, zodat
wij door kunnen gaan met het
werken in Gods Koninkrijk.




