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Hallo	allemaal
Hier	weer	een	nieuwsbrief	vanuit	Zuid-Afrika.	Het	is	fijn	om	te
kunnen	laten	weten	dat	het	goed	met	ons	gaat.	Op	de	foto
kunnen	jullie	zien	dat	Daan	flink	gegroeid	is.	Hij	heeft	zich	flink
door	ontwikkeld	in	de	periode	dat	we	in	Nederland	met	verlof
waren.	Hij	is	daar	begonnen	met	een	fruithapje	en	slaapt	niet
meer	bij	pappa	en	mamma	op	de	kamer.	Hij	kan	zich	prima
vermaken	op	een	speel	kleed	en	kruipt	al	naar	achteren	en
rolt	zich	erg	makkelijk	van	buik	naar	rug	en	weer	terug.
	

Verlof
We	hebben	een	fijn	verlof	gehad.	Het	was	erg	leuk	om	familie,	vrienden	en	kennissen	weer	te
ontmoeten.	Erg	leuk	om	de	opa’s	en	oma’s	samen	met	Daan	te	zien.	Het	verlof	is	voorbij
gevlogen.	We	hebben	veel	mensen	kunnen	ontmoeten	al	hadden	we	graag	nog	meer	tijd	willen
besteden	aan	bepaalde	mensen,	maar	helaas	een	dag	heeft	maar	24	uur.
Naast	het	rechts	rijden	en	een	wat	directere	manier	van	communicatie	voelden	heel	veel	dingen
al	snel	vertrouwd.	We	konden	2	weekjes	verblijven	in	onze	oude	woonplaats	Elburg.	Dit	was
bijzonder	maar	we	kwamen	wel	echt	tot	de	conclusie	dat	dit	niet	meer	onze	thuis	is.	Ons	thuis	is
echt	Karatara	kunnen	we	nu	wel	zeggen.

Groepen
Eenmaal	terug	van	verlof	was
de	bijbelschool	van	Herman
Boon	-	genaamd	de	Katapult	-
bij	de	LightHouse.	Aangezien
zowel	Laureen	als	ik	deze
school	hebben	gedaan,	was	het
erg	leuk	om	weer	oude
bekenden	te	ontmoeten.
“Blessed	to	be	a	blessing”	was
hun	motto	en	dat	waren	ze
zeker.	Niet	alleen	voor	de
kinderen	en	jeugd	maar	ook
voor	ons.

Chrisna,	onze	collega,	gaat	naar	een	kerk	hier	in	Zuid-Afrika.	Deze	kerk	heet	Sjofar.	Via	haar
zijn	er	twee	groepen	jongeren	enthousiast	geworden	om	bij	ons	te	komen	dienen.	Slapend	in
tenten	op	het	terrein	werd	de	kou	getrotseerd.	Voor	veel	jongeren	was	het	hun	eerste	ervaring
met	zending.	Het	was	fijn	om	met	zo’n	grote	groep	er	te	kunnen	zijn	voor	de	kinderen	en	de
jeugd.	Aangezien	we	met	een	grote	groep	waren	konden	we	gedurende	het	programma	achter
de	schermen	door	bidden.	We	merkten	echt	verschil	hierdoor.	We	konden	echt	ervaren	dat	het
bidden	er	voor	zorgde	dat	er	meer	rust	en	vrede	was.

Visie	dagen
Yes,	team	uitbreiding!	De	familie	Bakker:
Ramon,	Lianne,	met	de	4	kinderen,
Jeremiah,	Ziva,	Eden,	Isaiah	zijn	ons	team
komen	versterken.	Ze	blijven	in	eerste
instantie	voor	2	jaar.	We	zijn	hier	erg	blij
mee.	Deze	team	uitbereiding	met	al	hun
persoonlijkheden	en	talenten	zorgt	natuurlijk
wel	weer	voor	een	andere	sfeer	en	daarom
was	het	goed	dat	we	als	organisatie	3	dagen
bij	elkaar	zijn	gaan	zitten	om	de	neuzen
dezelfde	kant	op	te	hebben.	Waar	komen	we
vandaan	en	wat	is	onze	visie?	Wie	ben	jij	en
welke	DISC	profiel	past	bij	jouw?

Naast	Theo,	Jinke	en	Chrisna	waren	er	nog	2	gastsprekers	om	ons	te	inspireren.	Naast	het
serieuze	gedeelte	was	er	nog	tijd	genoeg	om	samen	te	eten	en	te	connecten	en	spelletjes	te
spelen	om	zo	elkaar	nog	beter	te	leren	kennen.	De	laatste	dag	hebben	we	afgesloten	met	een
kindvriendelijke	hike	en	hebben	we	zelfs	nog	orka’s	en	dolfijnen	gezien.	Dit	was	een	mooie
afsluiter.

Voetbal
Zoals	de	meeste	van	jullie	wel	weten	is	voetbal	mijn	hele	leven	lang	al	een	passie	voor	mij.	In
een	team	elke	week	hard	trainen	en	veel	op	veldjes	voetballen	om	op	zaterdag	te	kunnen
schitteren	in	een	wedstrijd.	Toen	ik	eenmaal	tot	geloof	was	gekomen	kwam	ik	erachter	dat
voetbal	ook	een	heel	mooi	middel	kan	zijn	om	mensen	bij	elkaar	te	brengen	en	de	liefde	van
Jezus	te	laten	zien.	Hoe	gedraag	jij	je	op	het	voetbalveld?	Dit	verlangen	had	ik	ook	toen	ik	hier
in	Karatara	kwam.	Ik	wist	alleen	niet	hoe	en	wanneer	en	waar.	Totdat	Theo,	een	aantal	weken
voor	ons	verlof,	mij	in	contact	bracht	met	een	coach	van	het	voetbal	team	van	Karatara.	Hij	kon
namelijk	wel	wat	hulp	gebruiken.	Niet	alleen	in	materiaal	maar	ook	iemand	die	hen	kan	helpen
trainen.
Voor	mij	was	dit	een	kans	om	in	contact	te	komen	met	jong	volwassenen	van	Karatara.	De
coaches	te	ondersteunen	en	om	in	de	spelers	te	investeren.	Niet	alleen	om	hun	voetbal	niveau
op	te	krikken	maar	ook	om	hen	echt	te	leren	kennen	en	Jezus	liefde	te	laten	zien.	Op	dit
moment	ben	ik	begonnen	om	1	keer	training	te	geven	per	week.	Ik	hoop	dit	graag	uit	te	bouwen
maar	we	gaan	zien	hoe	de	Heer	dit	leidt.	Bij	de	thuis	wedstrijden	wil	ik	er	zoveel	mogelijk	bij	zijn.

Koken	voor	grote	groepen
Thuis	koken	voor	mijn	man	en	voor	Daan	is
leuk	om	te	doen	maar	koken	voor	grote
groepen	is	toch	wel	even	iets	anders.	Maar
ik	kwam	erachter	dat	wanneer	je	een	aantal
basis	kruiden	mixt,	je	meerdere	lekkere
dingen	kunt	maken.	De	eerste	keer	koken
voor	een	grote	groep	was	echt	wel	even	uit
mijn	comfortzone	stappen.	Voor	de	jeugd	op
zaterdag	heb	ik	inmiddels	meerdere	keren
mogen	koken.	Ook	voor	de	Go-team	van
Jeugd	met	een	Opdracht	heb	ik	mogen
koken	en	daar	heb	ik	van	genoten.	Gelukkig
is	Hij	erbij	in	de	keuken.	Het	is	tof	om	hierin
te	groeien.	Iets	lekkers	te	maken	en	zien	dat
andere	ervan	genieten.

Dopen
Erg	gaaf	om	te	laten
weten	is	dat	er	3
tieners	en	een	leider
van	het	Go-Team	van
Jeugd	met	een
Opdracht	Nederland
zich	hebben	laten
dopen.	1	andere	tiener
wil	dit	ook	maar	heeft
besloten	om	dit	in
Nederland	te	doen.
Bijzonder	om	te	zien
dat	elke	dopeling,
naast	Theo,	weer
iemand	anders	had	die
hem/haar	doopte.	

	

Dank	punten:

We	hebben	een	goed	verlof	gehad.	Fijne	tijd	met	familie,	vrienden	en	kennissen.
Daan	heeft	het	goed	gedaan	met	de	vliegreis.	Op	de	heen	weg	hebben	ze	voor	Daan
een	plekje	naast	ons	vrij	gemaakt	wat	we	zagen	als	een	gebedsverhoring.	Op	de	terug
weg	heeft	hij	in	een	wiegje	kunnen	slapen.
We	hebben	een	auto	kunnen	lenen	gedurende	ons	verlof.
Voor	week	21	en	22	konden	we	gratis	verblijven	in	een	huisje	in	Elburg.
Zoals	de	meesten	weten	hebben	Daan	Micha	tijdens	ons	verlof	in	Nederland	kunnen
opdragen.
We	hebben	nog	een	gedeelte	mee	kunnen	maken	van	de	Katapult	school	die	hier	bij
het	LightHouse	was.	Dit	was	erg	leuk	en	bemoedigend.	Echt	tof	om	nog	oud	bekende	te
zien	en	te	spreken.
Het	buurmeisje	van	het	LightHouse	en	haar	moeder	en	vader	zijn	weer	terug.	Het	ziet	er
naar	uit	dat	het	goed	met	hen	gaat.
We	kunnen	het	erf	tussen	het	beheerdershuis	en	het	lighthouse	huren	voor	10	jaar.
We	uitbreiding	hebben	in	ons	team	door	de	familie	Bakker!
We	zijn	dankbaar	met	ons	team	dat	we	nu	hebben.
Dat	ik	de	plaatselijke	voetbal	coaches	mag	ondersteunen	door	voetbal	training	te	geven.
Een	mooi	middel	om	het	evangelie	te	delen.
We	hebben	een	vrouwendag	mogen	organiseren	en	dit	was	een	succes.	Er	waren	rond
de	100	vrouwen.
Het	is	genieten	van	beide	kanten	dat	het	Go-team	van	Jeugd	met	een	Opdracht
Nederland	hier	is.
We	zijn	dankbaar	hoe	alles	loopt	op	de	scholen	en	in	het	LightHouse.	De	clubs,	jeugd
en	kidsevents!

Bidpunten:

Ons	team	is	de	laatste	maanden	flink	gegroeid.	Laten	we	bidden	dat	iedereen	echt	in
hun	kracht	komen	te	staan	zodat	we	nog	meer	impact	kunnen	hebben	in	de	levens	van
de	kinderen	en	jongeren	hier	in	Karatara.
Dat	ik	de	jongens	van	het	voetbalteam	echt	mag	leren	kennen	en	de	liefde	van	Jezus
mag	laten	zien.	Ik	zou	graag	willen	uitbreiden	maar	is	dit	Zijn	wil	en	zo	ja	wanneer?
De	taal	blijft	een	uitdaging.	Een	collega	van	ons	heeft	aangegeven	ons	wel	hiermee	te
willen	helpen.	We	hopen	snel	stappen	vooruit	te	kunnen	maken.
Dat	de	juiste	vrijwilligers	hier	zullen	komen.
Voor	de	programma’s	op	de	scholen	en	bij	het	LightHouse.	Dat	dit	levens	veranderde
impact	mag	hebben.
Graag	gebed	voor	geestelijke	en	lichamelijke	bescherming.	Waar	goede	werken	plaats
vinden	is	strijd.	Er	wordt	negatief	over	ons	gepraat	en	leugens	over	ons	verteld.

Contact	gegevens:	
	

Whats	app:
06-21262813	(Laureen)
06-47122427	(Ronald)

ronaldlaureen@yahoo.com

Aanmelden	nieuwsbrief?
Ga	naar	onze	website,	of	mail	ons

ronaldlaureen@yahoo.com	

Steunen?
IBAN:	NL17	RABO	0360	9905	84
t.n.v.:	Rafaelgemeenschap	Elburg

o.v.v.:	His	purpose	
(ANBI-status)

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u
zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	laureenirene@hotmail.com	toe	aan	uw	adresboek.


