Bekijk de webversie

Familie de Bruin

Hier weer een nieuwsbrief vanuit Zuid-Afrika. Dankbaar
kunnen wij zeggen dat het erg goed gaat. Wij genieten van
alles wat we hier mogen doen en van ons gezin. Daan
maakt reuze sprongen en is geen baby meer. 8 november is
hij al weer 1 jaar geworden. Hij heeft dit kunnen vieren met
familie op zijn verjaardag en vlak daarna en dat was heel
speciaal! Hij zit, kruipt en staat en klapt vervolgens nog in
zijn handen. Hij kan al een high five geven en met zijn
vingers wijzen. Hij kan al bijna motor rijden © Hij maakt
leuke geluidjes en is een vrolijk en makkelijk mannetje. We
beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is en we ervaren het
ook als een zegen.

Stabiliteit en ruimte voor nieuwe dingen.

Inmiddels wonen we hier nu ruim 2 jaar en 3 maanden en kunnen we zeggen dat we hier
geworteld zijn. Ze zeggen ook dat dit minimaal 2 jaar kost en zo hebben we het ook ervaren. We
weten nu ook wat het is om op verlof te gaan naar Nederland maar ook om weer terug te
komen. Verder zijn veel dingen niet meer nieuw en dat levert minder stress op. Wat ook fijn is is
dat we inmiddels een kerk gevonden hebben waar we ons thuis voelen. We doen ook mee in
een Bijbel kring wat ook weer bemoedigend is. Doordat we ons steeds meer echt thuis voelen,
gaan dingen meer vanzelf en komt er nu ook ruimte om extra dingen te ondernemen en extra
taken op ons te nemen. Laureen gaat tegenwoordig elke woensdagochtend naar een
moedergroep, samen met Daan. Ze ontmoet hier andere jonge moeders en krijgt

onderwijs. Daan kan daar spelen met leeftijd genootjes. Verder heeft Laureen momenteel extra
taken/verantwoordelijikheden op haar genomen. Ze is verantwoordelijk voor de hospitalitie van
het LightHouse en ze was nu voor 4 weken eindverantwoordelijke samen met een collega voor
alle kinderclubs, wat ze erg leuk vond. Het was wel weer een tijdje geleden dat wij het praatje
deden maar ook nu was daar de ruimte voor. Laureen heeft de hele week gesproken over Gods
stem verstaan en Ronald bij de jeugd over of God ons hoop kan geven als wij in een diepe put
zitten? Dit heeft hij gedaan a.d.h.v. Elia!

De oogst is groot maar er zijn te weinig arbeiders
Zoals jullie weten werken wij veel samen met
vrijwilligers die voor een bepaalde periode komen
helpen bij het Light House. Heel vaak zijn dit
Nederlanders. Erg gaaf dat zij gekozen hebben om
voor een bepaalde periode ons te helpen en de Heer
te dienen. Afgelopen periode waren hier Noor en
Floortje, Annika en Isaac. Hiernaast een filmpje
gemaakt door Annika. Zij doet haar stage bij ons. Erg
leuk om te laten zien vanuit haar perspectief wat we
allemaal hier doen.

Highschool Secondair Knysna

Zoals je op het filmpje heb kunnen zien gaan we tegenwoordig ook naar een middelbare school.
Dit is de secondair school in Knysna. De leiders die echt de jeugd op hun hart hebben gaan hier
elke woensdag eind middag naar toe om relatie te leggen, heel veel lol te maken en natuurlijk
het evangelie te delen. Terwijl ik dit schrijf hebben de laatste keer 5 tieners hun leven aan de
Heer gegeven.

Voetbal

In de vorige nieuwsbrief heb ik verteld dat er
voetbal training ben gaan geven. Maar kort
daarna kwamen er kinderen naar mij toe of ik ook
hen training wilde geven. Doordat de opkomst
van de volwassenen erg wisselend was en ik
door gebed steeds meer het idee kreeg dat ik me
moest gaan richten op de junioren ben ik dat
gaan doen. Momenteel geef ik 3 keer per week
trainingen. Gelukkig is de coach Claudio er bijna
ook altijd bij. Ik heb inmiddels 2 wedstrijden
meegemaakt en dat was een hele gebeurtenis.

(Foto van gekregen tenues en voetbalschoenen)

Sportspullen van de Heer

De omstandigheden zijn hier anders als in Nederland. Het vervoer en de bezine kosten is hier
een grote uitdaging. Ze zijn hier gewend om zoveel mogelijk kinderen bij elkaar in een auto te
proppen. Dit gaf mij geen goed gevoel. Gelukkig bood mijn collega bij de eerste wedstrijd aan
om met de bus van het Light House te rijden. Dank U Heer! Bij de eerste wedstrijd die ik mee
maakte werd er gespeeld met geleende tenues. Er was geen waterzak of bidons. Sommige
kinderen liepen op blote voeten. Een aantal liepen op 1 schoen of hadden gewone schoenen
aan. Sommige hadden wel voetbal schoenen. De grensrechter gebruikte een lege fles als vlag.
Ik begon te denken aan een kennis van mij in Nederland die tweedehands sportspullen
verzameld en weer doorgeeft. Ik heb met hem contact op genomen en de Heer heeft door hem
heen flink wat spullen gegeven. Complete tenues en een waterzak met bidons, hesjes voor de
training, keeperhandschoenen en voetbal schoenen. Echt super om de trotse glimlachjes te zien
op de gezichten van de jongens.

Clinic / workshop
Kaapstad pledge
united

Via mijn mentor in
Nederland kwam ik in
contact met een
Nederlandse zendeling
die in Indonesié woont
en werkt en voetbal als
tool gebruikt om de
jeugd daar te bereiken.
Ik kreeg te horen dat hij
naar Zuid-Afrika zou
komen om een clinic en
workshop te geven
over gender base
violence (geslacht
gerelateerd geweld) en
voetbal. Erg bijzonder
dat hij naar Zuid-Afrika
zou komen. Ik werd
enthousiast en ben
vervolgens samen met
coach Claudio daar
naar toe gegaan en dat
was erg

inspirerend. Momenteel
praten we bijna elke
training nog over dit
onderwerp.

Gebed is de motor van alles!

Stop wishing, start praying! We merken in alles dat we niet zonder gebed kunnen en we willen
ook jullie uitdagen om alle situaties die je mee maakt in gebed te leggen.

Bij de jeugd avonden merkten we dat het erg onrustig kon zijn. Vervolgens hebben we een bid
schema gemaakt zodat er elk half uur achter de schermen iemand was om te bidden. Het
gevolg was veel meer rust en vrede. We merkten dat er veel jeugd worstelde met schaamte. Ze
durfde in kleine groepjes niet hardop te delen waarmee ze worstelden. Ook nu zijn we hier
specifiek achter de schermen voor gaan bidden en het gevolg was dat er veel meer gedeeld
werd.

Tijdens onze team worship zijn we gaan bidden voor verschillende onderwerpen. O.a. hebben
we gebeden voor Highschool Secondair in Knysna, het gevolg hebben jullie kunnen lezen. 5
tieners hebben hun leven aan de Heer gegeven!

Wees bemoedigd en bid!

We zijn blij dat Jinke weer terug is van verlof aangezien zij echt een voorbidder is maar bidden
kunnen we allemaal. Het belangrijkste is dat wij erkennen dat wij het niet uit eigen kracht
kunnen doen maar dat we Hem nodig hebben zodat Hij door ons heen kan werken.

Dankpunten:

e Hoe Daan zich ontwikkeld.

e Dat familie van ons op Daan's verjaardag en vlak na zijn verjaardag erbij konden zijn!
Dit was erg speciaal! :-)

¢ Hoe alle kinderclubs, school bezoeken, jeugdavonden en voorbereidingen van de
kampen zijn verlopen terwijl Theo en Jinke met verlof waren.

e Dat we op de middelbare school in Knysna ook mogelijkheden hebben gekregen om
relatie te leggen en het evangelie te delen en dat er 5 tieners hun leven aan Jezus
hebben gegeven.

e Dat ik het aantal voetbaltrainingen per week heb kunnen uitbreiden van 1 naar 3 en dat
we een vaste kern hebben dat komt trainen.

e Dat er nu al openingen zijn om na de training een praatje te houden.

o Dat we gezegend zijn met heel veel voetbalspullen vanuit Nederland.

¢ \Wat hebben we weer genoten van een aantal top vrijwilligers. Noor, Floortje, Isaac en
Annika (zij is er gelukkig nog en Isaac gaat maandag weg). Gaaf om te zien hoe
krachtig God door hen heen werkt!

e Dat we een kerk hebben gevonden waar we ons thuis voelen!

Bidpunten:

¢ Wijsheid in de opvoeding van Daan.

e Dat het zaad dat gepland is op kamp niet wordt geroofd door de thuissituatie van de
tieners.

e \oor een goeie tijd met de nieuwe vrijwilligers.

e \oor het vakantie programma dat er aan komt.

e Dat de Here de kinderen mag blijven aanraken met Zijn liefde ook nu ze niet naar
school gaan.

¢ \We hebben een jongen bij het Light House en bij het voetbal met een beperking. Hij is
vaak betrokken bij vecht partijen. Graag wijsheid hoe we met hem om mogen gaan.

Contact gegevens:

Whats app:

06-21262813 (Laureen)
06-47122427 (Ronald)
ronaldlaureen@yahoo.com

Bid en u zult
ontvangen waar-
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voor u bidt. // Aanmelden nieuwsbrief?
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STl & vl il vl Ga naar onze website, of mail ons
wat u zoekt. ronaldlaureen@yahoo.com

Klop en de deur
zal voor u
worden opengedaan.
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