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Bekijk	de	webversie

Mooie	ontwikkelingen	in	Zuid	Afrika
Er	gebeurt	veel	hier	maar	met	ons	gaat	het
gelukkig	goed	en	daar	zijn	we	dankbaar
voor!	We	genieten	om	samen	een	gezin	te
zijn	en	ook	van	alle	ontwikkelingen	die	Daan
aan	het	maken	is.	De	eerste	stapjes	zijn
gezet�Natuurlijk	met	vallen	en	opstaan
maar	is	dat	ook	niet	bij	ons	zo	�	Daan
houdt	van	klimmen	dus	we	moeten	hem	wel
goed	in	de	gaten	houden	Zelf	eten	lukt	ook
al	met	een	vork	maar	daar	moet	hij	wel	zin	in
hebben	anders	gooit	hij	alles	door	de
keuken.	�	Verder	genieten	we	ook	van	alles
wat	we	hier	mogen	doen.

Wedloop
Door	het	loop	filmpje	van	Daan	werd	ik	bepaald	bij	de	wedloop	wat	we	lezen	in	de	bijbel	in
Hebreeën	12:1.(HSV)	Daar	staat	het	volgende:

Welnu	dan,	laten	ook	wij,	nu	wij	door	zo’n	menigte	van	getuigen	omringd	worden,	afleggen		alle
last	en	de	zonde,	die	ons	zo	gemakkelijk	verstrikt.	En	laten	wij	met	volharding	de	wedloop	lopen
die	voor	ons	ligt.	

Laat	ons	oog	gericht	zijn	op	Jezus.	Een	ieder	van	ons	loopt	zijn	eigen	wedloop	op	de	plek	waar
hij/zij	gesteld	is.	Maar	we	hebben	elkaar	nodig	om	deze	wedloop	die	voor	ons	ligt	uit	te	lopen.
We	mogen	elkaar	aanmoedigen/supporteren	om	ons	oog	gericht	te	houden	op	Jezus.
Tergelijkentijd	kunnen	we	niet	meer	dit	doen	dan	1	dag	per	keer.	Wat	er	morgen	komt	dat	zien
we	dan	wel	weer	en	hoe	het	gister	was	dat	verander	je	niet	meer	en	dat	is	prima,	echt	probeer	1
dag	per	keer!

Luister	naar	een	nummer	van	Matthijn	Buwalda,	1	dag	per	keer.
	
	

Kamperen
Na	het	vakantie	programma	hebben	wij
vakantie	gehad.	We	zijn	2	weken	wezen
kamperen.	We	konden	spullen	lenen	van	het
LightHouse	en	vol	ingepakt	zijn	we	naar	een
rustige	camping	gegaan	hier	2	uur	vandaan.
Voor	Daan	was	dit	een	vergroting	van	zijn
wereld.	Klimmen	in	de	speeltuin,	zwaaien	op
de	schommel,	samen	met	pappa	en	mamma
op	de	trampoline,	spelen	met	een	vriendje
en	een	uitje	naar	het	water.	Wat	een	feest!

Vakantie	programma
We	hebben	een	leuk	en	goed	vakantie
programma	gehad.	We	hadden	4	dagen	dat
de	club	open	was	en	1	dag	in	de	week
gingen	we	op	outreach.	We	gingen	dan
vooral	naar	plekken	waar	niet	zo	vaak	iets
georganiseerd	werd.	We	komen	dan	aan
met	ons	busje,	toeteren	een	paar	keer	en
vervolgens	komt	er	een	hele	groep	kinderen
en	volwassenen	die	nieuwsgierig	zijn	wat	de
dag	komt	brengen.	

Naast	kleurplaten	en	schmink	kan	er	ook	met	een	bal	gespeeld	worden.	Vervolgens	gaan	we
lekker	dansen	en	komt	er	een	praatje	uit	de	bijbel.	Bij	een	locatie	konden	we	voedselpakketten
uitdelen.	Die	hadden	we	gekregen	en	konden	ze	nu	weer	doorgeven.

Normale	programma’s
De	vakantie	is	voorbij.	Op	dit	moment	gaan
de	kinderen	weer	naar	school	en	draaien	we
onze	normale	programma’s.	Jullie	hebben	in
de	vorige	nieuwsbrieven	kunnen	lezen	wat
we	inmiddels	doen	maar	hieronder	staat	het
nog	een	keer	benoemd.

Na	schoolse	club
School	bezoeken
Middelbare	school	Knysna
Jeugd
Kidsevent
Voetbal

Middelbare	school	Knysna

Vrijwilligers
Het	is	fijn	dat	we	ook	nu	weer	een	mooie	groep	van	vrijwilligers	hebben.	We	hadden	er	8	maar
voor	3	vrijwilligers	zit	de	tijd	er	al	weer	op	dus	nu	hebben	we	er	nog	5.	Het	is	super	dat	we	door
de	vrijwilligers	heen	meer	aandacht	aan	de	kinderen	en	jeugd	kunnen	geven.

Dopen
Ook	nu	zijn	er	weer	2	vrijwilligers	die	het
verlangen	hebben	gekregen	om	in	deze	tijd
zich	te	laten	dopen.	Erg	bijzonder	hoe	ze	in
korte	tijd(3	maanden)	gegroeid	zijn	in	hun
geloof	en	antwoord	aan	hun	verlangen
hebben	gegeven.	De	zee	en	het	strand	is
gelukkig	groot	genoeg	hier	�	dus	we
konden	mooi	als	groep	bij	elkaar	komen	en
samen	aanbiddingsliederen	zingen	om
vervolgens	de	zee	in	te	gaan.

Jonge	dame	uit	Bergvallei
Een	aantal	nieuwsbrieven	terug	hebben	we	verteld	over	een	vrouw	die	rond	de	tijd	van	de
geboorte	van	Daan	ook	een	kindje	zou	krijgen.	Ze	had	destijds	nog	niks	voor	de	baby.	Wij
hebben	haar	kunnen	helpen	en	altijd	contact	met	haar	gehouden.	Een	aantal	weken	geleden
kwam	ze	wanhopig	aan	onze	deur	en	deelde	ze	dat	ze	haar	kinderen	wilde	weg	geven.	Ze	kon
het	niet	meer	aan.	Naast	een	luisterend	oor	hebben	we	weer	voor	haar	mogen	bidden	maar	dit
keer	gebeurde	er	iets	bijzonders.	We	baden	of	ze	meer	werk	kon	krijgen	zodat	ze	het	financieel
wat	breder	zou	krijgen	en	dit	gebeurde	ook.	Ze	werd	de	volgende	dag	gebeld	door	haar	baas	of
ze	meer	kon	werken.	Door	dit	is	ze	ook	weer	naar	de	kerk	gegaan	en	heeft	ze	andere	mensen
ontmoet	die	haar	ook	weer	kunnen	helpen.	Laatst	ontmoete	we	haar	weer	en	we	genoten	van
haar	mooie	dankbare	en	vriendelijke	lach.	Ze	straalde	echt!	Het	gaat	goed	met	haar.	Ze	heeft
nog	wel	wat	ondersteuning	nodig	maar	ze	is	gelukkig.	En	de	gedachte	om	haar	kinderen	weg	te
geven	is	helemaal	verdwenen.	Prijs	de	Heer!

Voetbal
Discipline	en	commitment	is	nodig	bij
voetbal.	Maar	ook	zeker	bij	de	kinderen	hier
in	Karatara.	Ze	hebben	niet	allemaal	een
vader	en/of	moeder	bij	het	huis	dus	wie	leert
het	ze	dan?	De	laatste	weken	hebben	we
gepraat	over	geduld,	je	naasten	lief	hebben
als	je	zelf	en	dankbaarheid.	Ook	hebben	we
stil	gestaan	bij	het	onderwerp	trouw.	Hoe	ga
je	er	mee	om	als	je	een	bal	mag	lenen	van
de	coach?	Wat	zijn	de	voorwaarde	en	wat
zijn	de	consequenties	als	je	de	bal	niet	terug
brengt.

Het	lijkt	zo	simpel	maar	dat	is	het	niet.	Nu	weten	ze	dat	ze	een	keer	of	een	aantal	keer	niet	meer
mogen	trainen	als	ze	de	bal	niet	terug	brengen.	Dit	helpt	hen	om	aan	hun	woord	te	houden	en
dus	trouw	te	zijn.	Verder	merk	ik	dat	ze	steeds	beter	luisteren	en	dat	ik	ze	minder	hoef	te
waarschuwen	ook	als	Claudio	er	niet	bij	is.	Het	onderdeel	zijn	van	een	team	brengt
verplichtingen	met	zich	mee	en	ze	spreken	elkaar	ook	aan	op	hun	gedrag.	Daarnaast	is	het
voetbal	echt	een	middel.	Hoofddoel	is	het	evangelie	delen	en	in	overleg	met	de	school	leggen
we	rondom	de	examens/toetsen	ook	de	trainingen	stil	zodat	ze	zich	kunnen	concentreren	op
hun	huiswerk.

Meisje	Bergvallei
Toen	we	2,5	jaar	geleden	hier	in	Zuid-Afrika	aan	kwamen	werden	we	geconfronteerd	met	een
tragische	gebeurtenis	want	een	moeder	van	een	meisje	van	de	club	was	verkracht	en	vermoord.
Ondanks	dat	bleef	dit	meisje	trouw	komen	naar	de	club.	Vader	was	niet	meer	in	beeld	dus	ze
werd	door	haar	tante	opgevoed.	We	hebben	het	vermoedden	dat	ze	ook	het	FAS	syndroom
heeft.	(Foetaal	alcoholsyndroom)	Dat	betekend	dat	haar	moeder	veel	alcohol	heeft	gedronken
gedurende	haar	zwangerschap	waardoor	haar	baby	minder	goed	kan	leren.	Toch	deed	ze	altijd
haar	best	op	school.	Ze	ging	naar	de	extra	huiswerk/tutor	lessen	van	het	Light	House	en	kwam
ook	wekelijks	bij	de	clubs.	Afgelopen	zomer	is	ze	naar	de	middelbare	school	gegaan	en	dit	gaat
goed.	Wat	zijn	we	trots	op	haar!	Ze	woont	doordeweeks	niet	thuis	maar	in	het	weekend	komt	ze
terug.	We	hopen	en	bidden	dat	het	goed	mag	blijven	gaan.	Bidden	jullie	mee?
	

Dankpunten:

Hoe	Daan	zich	ontwikkeld.
Voor	al	onze	vrijwiliggers	en	de
samenwerking	met	hen.
Voor	al	onze	collega's.
Opkomst	van	laatste	kidsevent.	Rond
de	80	kinderen.
Hoe	het	programma	op	de
middelbare	school	Knysna	loopt.
Hoe	de	opkomst	van	de	voetbal	is.
Dat	Laureen	naar	een	moedergroep
gaat	waar	ze	d.m.v.	onderwijs	wordt
opgebouwd	en	Daan	kan	spelen.
Dat	Laureen	meerdere
verantwoordelijkheden	en
coöordinerende	taken	heeft	gekregen
over	de	club	en	dat	vind	ze	erg	leuk.
Voor	de	levens	veranderde	ervaring
van	een	aantal	vrijwilligers.
Dat	er	tieners	echt	aangeraakt
worden	door	de	Heer	bij	de	jeugd
avonden.
Voor	de	Royal	Mission	(bijbelschool
uit	Nederland)	studenten	die	hier	zijn.
Ze	zijn	tot	zegen	en	worden
gezegend.

Bidpunten:

Alles	wat	met	de	bouw	van	het
Light	House	te	maken	heeft.
Vriendschappen	voor	ons	buiten
het	light	House	om.
Diepere	relatie	opbouwen	met	de
voetbalspelers	en	coach	Claudio.
Dat	de	voetbalspelers	het	praatje
na	de	training	ook	echt	in	hun
dagelijks	leven	in	praktijk	brengen.
Bescherming	van	de	jeugd	die	nu
in	hostels	wonen.	(Omdat	zij	hier	in
Zuid-Afrika	geen	goed	OV	systeem
kennen	en	de	afstanden	van
school	naar	huis	groot	zijn,
verblijven	veel	tieners	die	naar	de
middelbare	scholen	gaan	door	de
weeks	in	hostels)
Minder	school	verlaters.
Groeien	in	het	geven	van
onderwijs.

Contact	gegevens:	
	

Whats	app:
06-21262813	(Laureen)
06-47122427	(Ronald)

ronaldlaureen@yahoo.com

Aanmelden	nieuwsbrief?
Ga	naar	onze	website,	of	mail	ons

ronaldlaureen@yahoo.com	

Steunen?
IBAN:	NL17	RABO	0360	9905	84
t.n.v.:	Rafaelgemeenschap	Elburg

o.v.v.:	His	purpose	
(ANBI-status)

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u
zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	laureenirene@hotmail.com	toe	aan	uw	adresboek.


