“Oproepen en toerusten om te groeien in liefde voor Jezus door gebed”

Call ...en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid

intin?acy

Romeinen 11:36-37

doorgan. e e gicrpan..

Beste vrienden!

Er is iets bijzonders aan om stug door te gaan, ondanks dat je weinig ziet gebeuren, en toch weet dat God
deze weg voor je uitgestippeld heeft. Uiteindelijk bouwt het stug doorgaan ‘een vreedzame vrucht die
bestaat in gerechtigheid’. Dus dat doen we met onze gebedstijden in Huis van Gebed Elburg, dat doen we
met de gebedstijden, ontmoetingen, aansporingen en samen groeien bij 24-Gebed...

En tegelijk zien we ook hele mooie dingen in bijv. de levens van mensen. Omdat dat vaak wat privé is, kan
ik er hier niet over uitweiden, maar dat is een vreugde in mijn hart die ik graag met jullie deel.

In maart hadden we in Elburg een team van studenten uit de Bethel-kerk Redding te gast in Elburg en
omgeving. Zo mooi om hen enerzijds te kunnen faciliteren om in praktijk te mogen brengen wat ze
hebben geleerd en anderzijds dat ze z6 tot zegen zijn. We hebben o.a. twee ‘inspirerende
aanbiddingsavonden’ gehad met hen en met aanbiddingsteam uit Zwolle/Kampen. Wauw, wat was Gods
aanwezigheid merkbaar!

In april hebben we met bidders uit ons netwerk een hele week Pesach
mogen vieren op een camping in de buurt. Gaaf om aan te sluiten bij
Gods ritme wat de Bijbelse feesten betreft, samen diep nagedacht over
de aspecten van Pesach (hoe de uittocht uit Egypte heenwijst naar de
eerste komst en de wederkomst van Jezus) en wat dat voor ons betekent
in het ‘hier en nu’. Daarnaast veel aanbidding, samen bidden, lol, lekker

eten, en praktische voorbereiding voor de tijd die voor ons ligt. Ook zijn
de relaties versterkt en verdiept.

Met 24-7Gebed zijn we opnieuw bepaald bij de gelijkenis van de 10 maagden uit Matt. 25. We geloven
dat we — met alles waarin we hebben mogen groeien sinds 2006 — anderen mogen oproepen en toerusten
om olie te verzamelen. Olie verzamelen betekent dat Jezus ons leert kennen. Dus onze identiteit in Hem
ontdekken en er in leven — zoals ‘leren denken als Bruid’ en ‘leven in hartsverbinding met Hem en met
elkaar’, wat ook betekent om echt en diep kwetsbaar te zijn naar de Heer en naar elkaar. Ook hoort daar
natuurlijk bij dat we Jezus dieper leren kennen in intimiteit. Uiteindelijk hopen we er ook weer meer op
uit te gaan naar kerken, groepen, etc.

Qua gezondheid en financién blijft het een uitdaging. Wat dat laatste betreft ga ik — nu met een bevriend
stel — weer een concrete ronde doen onder gezamenlijke vrienden om ze uit te leggen wat we doen en
om ze te vragen om te investeren met gebed en geld in onze bedieningen. Gebed hiervoor is zeer
welkom.

Rest mij om jullie wederom heel erg te bedanken voor jullie betrokkenheid!

Met hartelijke groet, Timo

Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde!

Timo van der Woude | Dahliastraat 12
8096 VS Oldebroek | 06-36318143 | timo@nocom.nl




