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Bekijk	de	webversie

Hallo	allemaal,

Herken	je	dat?	Van	die	momenten	die	je	graag	zou	willen	vastleggen	en	wilt	delen	met
iedereen,	maar	tegelijkertijd	wil	je	ook	genieten	van	dat	moment	en	niet	worstelen	met	je
telefoon	voor	een	mooie	foto	om	deze	dan	online	te	zetten?	

Dit	is	voor	ons	heel	herkenbaar.	We	vinden	Facebook	en	Instagram	een	mooi	platform	om	onze
avonturen	met	onze	vrienden	en	familie	te	delen.	Alleen	zijn	we	er	niet	zo	goed	in.	
Met	deze	nieuwsbrief	hopen	we	jullie	wel	weer	bij	te	praten	met	hoe	het	met	ons	gaat	en	wat	we
allemaal	mogen	doen.	Heel	veel	leesplezier!
	

Met	ons	gaat	het	verder	goed.	We	genieten	van	Daan	met	al	z’n
streken.	Op	het	moment	dat	ik	dit	schrijf	hebben	we	net	onze
bos	met	sleutels	terug	gevonden,	want	die	waren	we	kwijt.
Overal	gezocht,	maar	konden	het	niet	vinden.

Dus	waren	we	al	plannen	aan	het	maken	om	nieuwe	sleutels	te
laten	maken,	of	zelfs	nieuwe	sloten	aan	te	schaffen,	maar	we
kwamen	er	net	achter	dat	Daan	ze	had	gepakt	en	door	het	raam
in	de	goot	had	gegooid	met	een	wasknijper	en	een	speelgoed
koe.

Maar	hij	doet	het	verder	erg	goed.	Hij	is	erg	sociaal.	We	hebben
hem	nu	2	keer	bij	een	kinderdagverblijf	gebracht	en	dit	was	een
groot	succes.	Lekker	spelen	en	slapen	zonder	te	huilen.

Laureen
Met	Laureen	gaat	het	ook	goed.	Laureen	geniet	van	de
moedergroep	die	ze	met	een	kerkgenoot	heeft	opgezet	en
ook	al	staat	het	nog	in	de	kinderschoenen	ze	geniet	er	wel
van.	

Lekker	bij	elkaar	komen	(kuieren	noemen	ze	dat	hier),	de
kinderen	lekker	spelen	en	de	moeders	samen	het	Woord	in
duiken.

Verder	gaat	de	coördinerende	rol	op	het	LightHouse	ook
goed	en	wordt	ze	gewoon	blij	van	het	connecten	en	liefde
geven	aan	de	kinderen.

Ronald
Met	mij	gaat	het	ook	goed.	Ik	heb	wel	net	een	periode	gehad	waarin	ik	laag	in	m’n	energie	zat
en	daardoor	ook	in	m’n	stemming.	Maar	dit	heeft	ook	weer	geleid	om	te	gaan	kijken	naar	mijn
werkzaamheden;	waar	ik	energie	van	krijg	en	wat	energie	kost.	Ik	heb	nee	moeten	zeggen
tegen	een	programma	dat	wij	op	vrijdag	ochtend	op	een	school	hebben,	zodat	ik	me	nu	meer
kan	focussen	op	het	voetbal.

De	Heer	heeft	hierin	gesproken	door	gebed	en	gesprek	en	daar	ben	ik	Hem	dankbaar	voor!	M’n
energielevel	is	alweer	een	stuk	hoger.

Aanbidding	en	Bijbelstudie
Psalm	27:4	zegt:	Ik	vraag	van	de	Heer	maar	een	ding.	Ik	heb	maar	een	wens:	In	Zijn	tempel	te
wonen,	mijn	leven	lang,	Zijn	gastvrijheid	te	genieten,	bij	Hem	thuis	te	zijn.
Het	gaat	er	niet	om	wat	we	allemaal	doen.	Maar	om	in	Zijn	aanwezigheid	te	zijn!	Aanbidding	en
bijbelstudie	helpen	daarbij!	Voordat	we	met	onze	clubs	beginnen	zoeken	we	met	z'n	allen	God.
Eén	keer	in	de	week	nemen	we	ook	de	tijd	om	te	bidden	voor	o.a.	de	kinderen	en	tieners	in
Karatara	en	omgeving.	En	één	keer	in	de	week	lezen	we	met	elkaar	in	de	Bijbel	en	bespreken
we	dit	met	elkaar.	Dit	zijn	altijd	fijne	momenten	voor	ons!	

Voetbal
Ik	geniet	er	enorm	van	om	voetbaltraining	te
geven	aan	de	jongens	hier	in	Karatara.	De
opkomst	is	steeds	stabieler.	Er	is	echt	een
vaste	kern	die	altijd	komt.	Mooi	om	te	zien
dat	er	commitment	is.	De	laatste	tijd	komen
er	ook	steeds	meer	jongere	kinderen	van	7
jaar	t/m	10.	Zijn	mengen	zich	met	de	oudere
kinderen,	alleen	kunnen	ze	nog	niet	mee
doen	met	de	wedstrijden.
	

Door	specifieke	financiële	support	vanuit	Nederland	hebben	we	meer	benzinegeld	en	kunnen
we	meer	uit	wedstrijden	spelen.	Dank	U	Heer!

Het	voetbal	kan	ik	niet	doen	zonder	mijn	lieve	vrouw.	Ze	is	nu	een	aantal	keren	mee	geweest
naar	een	uitwedstrijd	om	te	rijden	en	om	samen	te	supporten	met	Daan.

Naast	het	spelen	van	meer	wedstijden	zijn	we	ook	gezegend	met	materialen	vanuit	Nederland
We	hebben	scheenbeschermers	gekregen	en	mooie	witte	voetbalkousen	en	zwarte	broekjes.
We	hadden	hier	nog	oranje	fierljeppen	T-shirts	en	dit	samen	geeft	een	professioneel
trainingsoutfit.	Wat	zijn	de	mannen	trots	en	wat	doet	dit	met	hun	eigenwaarde	�
Op	dit	moment	is	mijn	oude	voetbal	club	DSV’61	ook	actie	aan	het	houden.	Echt	gaaf	dat	hun
zich	inzetten	voor	de	kinderen	hier!

Het	voetbalspel	blijft	een	mooi	middel.	Het	bind	samen,	maar	er	zijn	ook	openingen	om	het
Evangelie	te	delen.	Aan	het	einde	van	elke	training	en	aan	het	begin	en	einde	van	de	wedstrijd
bidden	we	altijd	het	Onze	Vader.	Ik	kwam	er	alleen	achter	dat	het	grootste	gedeelte	van	de
groep	niet	wist	wat	ze	eigenlijk	baden.	We	hebben	hier	in	aantal	weken	bij	stilgestaan.	Wat
bidden	we	nu	eigenlijk?

We	merken	dat	de	wereld	met	drank	en	drugs	al	aan	ze	begint	te	trekken.	Bidden	jullie	mee	dat
ze	de	juiste	keuzes	maken?	En	dat	ze	bij	Claudio	en	mij	veiligheid	ervaren	om	te	praten	als	er
problemen	zijn	bij	hun	thuis.

Soms	is	het	werk	ook	heftig
Het	is	super	mooi	om	voor	een	organisatie	als	Good	News	ZA	te	mogen	werken	en	de	blijde
boodschap	van	het	evangelie	te	mogen	delen.	Maar	ondanks	dat	is	de	realiteit	dat	er	niet	altijd
blijdschap	is.	Het	was	voor	ons	een	enorme	schok	om	te	horen	dat	een	tiener	die	trouw	bij	de
jeugd	komt,	goed	haar	best	doet	op	school,	zwanger	is	geraakt.	Terwijl	zij	te	wachten	stond	op
haar	vervoer	naar	school	heeft	een	jongen	haar	misbruikt	bij	een	tankstation.
Haar	moeder	leeft	niet	meer	en	haar	vader	is	niet	meer	in	beeld.	Toch	heeft	ze	besloten	om	het
kindje	te	houden	en	haar	tante	gaat	het	kindje	opvoeden.

Youth	Alpha
We	zijn	begonnen	op	de	zaterdag	met	Youth	Alpha.	We	kregen	het	verlangen	om	meer	de
diepte	in	te	gaan	op	de	jeugdavonden.	De	eerste	avond	waren	er	55	jongeren	en	die	week	erop
nog	meer.
We	zijn	benieuwd	hoe	dit	zich	verder	ontwikkeld.	Helaas	zitten	er	in	deze	groep	ook	nog
jongeren	die	met	een	andere	motivatie	komen.	Laatst	had	een	meisje	zoveel	gedronken	dat	we
haar	naar	huis	moesten	brengen	voordat	de	Youth	Alpha	begon.	En	een	jongen	werd	betrapt	op
het	roken	van	dagga	(ook	wel	cannabis	genoemt)	in	het	toilet,	waardoor	we	hem	hebben
moeten	schorsen	voor	de	week	erop.	Maar	we	laten	ons	niet	leiden	door	deze	incidenten	en	we
zijn	dankbaar	hoe	we	de	jeugd	aan	het	denken	mogen	zetten	en	de	Heilige	Geest	Zijn	werk
doet.

Vrijwilligers
We	zijn	hier	nu	3	jaar	en	hebben	al	heel	veel	vrijwilligers	voorbij	zien	komen.	Allemaal	unieke
mensen	die	een	bepaalde	tijd	apart	zetten	om	hier	in	Zuid-Afrika	te	dienen.	Op	dit	moment	zijn
er	weer	3	dames	uit	Duitsland	die	verblijven	in	Knysna	bij	Youth	for	Christ	en	ons	helpen	bij	de
jeugd	met	de	Youth	Alpha	en	het	vakantie	programma.	Bemoedigend	hoe	de	Heer	op	het	juiste
moment	voorziet	in	mensen	en	hoe	Hij	met	hen	allemaal	persoonlijk	bezig	is.	Blessed	to	be	a
blessing.

Knysna	Secondary	high	school
Naast	3	filmavonden	met	wat	drinken	en	een	zak	popcorn	zijn	we	nu	begonnen	met	het	houden
van	stille	tijd	in	een	klein	groepje.	Stille	tijd	hoe	doe	je	dat?	Het	thema	van	het	stille	tijd	boekje
is;	Meer	dan	Overwinnaars!	We	beginnen	de	avond	met	leuke	muziek	en	dansjes.	Vervolgens
doen	we	een	ice-breaker	(spel)	en	daarna	een	praatje	om	vervolgens	stil	te	staan	bij	de	stille
tijd.
Ook	op	deze	avond	vragen	we	commitment	van	de	jeugd.	Ze	mogen	niet	halverwege	inkomen
of	halverwege	weg	gaan.	Dit	blijft	lastig	voor	vele	met	het	gevolg	dat	de	groep	wel	kleiner	is
geworden.	Maar	wie	wat	wil	bereiken	moet	er	iets	voor	over	hebben	toch………

Normale	club
Ook	de	normale	club	gaat	lekker	door.
Heerlijk	om	te	mogen	zaaien	en	een	veilige
plek	te	zijn	voor	de	kinderen.	Dit	is	een	foto
van	een	obstakelrun.	Ze	konden	kiezen.	Een
parcour	met	obstakels	of	zonder.	De
beloning	van	het	parcour	met	obstakels	was
groter.	Iedereen	koos	voor	dit!	Het	leven	zit
ook	vol	met	obstakels	maar	we	weten	wat
voor	beloning	er	voor	ons	staat	te	wachten.

Kidsevent	met	een	Fries	accent	�
Zoals	gewoonlijk	hebben	we	1	x	per	maand
een	kids	event.	Deze	ene	laatste	keer
hadden	we	een	groep	van	7	vrijwilligers	uit
Friesland	erbij.	Heerlijk	om	zoveel
individuele	aandacht	aan	de	kinderen	te
kunnen	geven.

In	het	Afrikaans	onderwijs	geven	tijdens	de	club
Laureen	heeft	gepraat	over	een	kind	van	God	zijn	en	het	Onze	Vader.	Ze	heeft	ook	gepraat	over
adoptie.	Hoe	is	het	als	je	vader	en/of	moeder	niet	meer	in	beeld	zijn?	Iets	wat	hier	veel
voorkomt!	Ze	heeft	me	dik	ingehaald	met	de	taal.	�	Super	trots	op	haar!

Voor	mij	blijft	het	vaak	nog	zoeken	naar	de	juiste	woorden.	Een	collega	gaat	mij	nog	helpen	met
1	uur	taalles	per	week.	Hij	heeft	zelf	een	Nederlandse	vriendin,	dus	ik	zal	hem	een	beetje
Nederlands	leren.

Future	Friday
Wat	wil	ik	later	eigenlijk	worden?	Schoorsteenveger?
Politie?	Houten	vloer	schuurder?	Brandweer?	De
omstandigheden	waarin	de	kinderen	hier	opgroeien	zijn
over	het	algemeen	slecht.	Maar	toch	geloven	wij	dat	de
Heer	een	hoopvolle	toekomst	heeft	voor	deze	kinderen.

Veel	kinderen	willen	graag	dokter	worden,	maar	dit	beroep
is	niet	voor	iedereen	weggelegd.	Daarom	zijn	we	begonnen
met	future	Friday.	We	willen	de	kinderen	leren	over
verschillende	beroepen,	zodat	ze	een	realistisch	beeld
krijgen	over	welke	beroepen	er	zijn	en	over	wat	ze	later
willen	worden.	We	nodigen	mensen	uit	om	over	hun
beroep	te	komen	vertellen.

Huisbezoeken
Het	verlangen	was	er	al	maanden,	maar	nu	zijn	we	er	ook	daadwerkelijk	mee	begonnen.	Welke
ouders	of	opa/oma’s	verzorgen	nu	de	kinderen	die	wij	kennen.	Wat	is	hun	situatie	en	wat	is	hun
nood?	Afgelopen	donderdag	waren	we	bij	een	familie	waar	een	kind	van	5	regelmatig	bij	ons	op
de	club	komt.	Zijn	moeder	en	oma	en	oom	wonen	bij	elkaar.	Zijn	oom	was	verslaafd	aan	de	'tik'
(harddrugs)	maar	zijn	moeder,	een	gelovige	vrouw,	heeft	om	gebed	gevraagd	dat	hij	zou
stoppen	met	de	drugs.	Op	dit	moment	is	hij	1	jaar	clean.	Het	is	mooi	om	te	zien	dat	hij
gedurende	ons	gesprek	begon	te	stralen.	Hij	kon	z’n	verhaal	doen	zonder	veroordeeld	te
worden.	Hij	vond	het	prettig	dat	we	interesse	toonden	en	dat	hij	gezien	en	gehoord	werd.

Super	dankbaar	&	verlof
2025	is	weer	ons	jaar	om	met	verlof	naar
Nederland	te	komen.	Het	is	echt	een	zegen
dat	we	dit	kunnen	doen.	Doordat	we	hier
mee	bezig	zijn,	beseffen	we	maar	hoe	God
ons	heeft	gezegend	de	afgelopen	3	jaar	om
Zijn	werk	hier	te	kunnen	doen.	Daar	zijn	we
jullie	natuurlijk	ook	ontzettend	dankbaar
voor!	Bedankt	voor	al	jullie	support	door
gebed,	financiën	of	een	lief	berichtje!
Ja..	we	komen	weer	naar	Nederland.	We
zullen	24	december	2024	naar	Nederland
vliegen	en	20	februari	2025	vliegen	we	weer
terug!

Dankpunten:

Alle	ontwikellingen	van	Daan!
De	koop	van	het	huis	is	rond!
Alle	programma's	van	het
LightHouse.
De	diepere	relatie	die	is	opgebouwd
met	de	voetbal	jongens	en	coach
Claudio.
Dat	een	groepje	jongens	van	het
voetbal	ook	naar	het	LightHouse
komt.
De	samenwerking	met	onze	collega's
die	zich	voor	100%	inzetten	voor
Gods	Koningrijk!
We	hebben	weer	1	nieuwe	Zuid-
Afrikaanse	collega.	Zij	heet
Franshorné.
Dat	de	Youth	Alpha	mooie	opkomst
heeft	en	dat	we	dieper	kunnen	gaan
met	de	jongeren.

Bidpunten:

Dat	de	gemeentelijke	processen	vlot
mogen	verlopen	voor	de	bouw	van
het	LightHouse.
Kamp	Youth	Alpha:	dat	iedereen	de
Heilige	Geest	mag	ervaren	en	dat	het
weekend	een	levensveranderend
event	zal	zijn.
Dat	de	stille	tijd	bij	Knysna	Secundare
high	school	iets	is	wat	ze	dagelijks
zullen	oppakken.
Dat	we	echt	Gods	leiding	mogen
ervaren	naar	wie	we	gaan	voor	de
huis	bezoeken.
Dat	de	kinderen	door	Future	Friday
komen	tot	een	realistisch	beeld	van
beroepen	en	wat	ze	later	willen
worden.

Contact	gegevens:	
	

Whats	app:
06-21262813	(Laureen)
06-47122427	(Ronald)

ronaldlaureen@yahoo.com

Aanmelden	nieuwsbrief?
Ga	naar	onze	website,	of	mail	ons

ronaldlaureen@yahoo.com	

Steunen?
IBAN:	NL17	RABO	0360	9905	84
t.n.v.:	Rafaelgemeenschap	Elburg

o.v.v.:	His	purpose	
(ANBI-status)

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u
zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	laureenirene@hotmail.com	toe	aan	uw	adresboek.


