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...en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid

“Oproepen en toerusten om te groeien in liefde voor Jezus door gebed”
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Romeinen 11:36-37

diepte 1 God roept uit nagy diepte in augustus 2024

Hey allemaal,

In juli hadden we een fantastische Outreach Elburg! De startavond was al zeer gezegend met Gods
aanwezigheid tijdens aanbidding en gebed. Deze week was omringd door vele uren van aanbidding,
gebed en onderwijs. Veel mensen uit diverse kerken waren betrokken. Zelf mocht ik de
donderdagochtend invullen. Ik was erg blij dat de aanbidding geleid werd door een dierbare zuster
met “hetzelfde hart” voor het zoeken van God/aan de voeten van Jezus zitten. Mijn boodschap ging
over het verzamelen van olie, zonder welke niemand binnengaat in het Feest als Jezus terugkomt
(Matt. 25). Aansluitend een stukje ‘praktijk’ waarin we allemaal gingen nadenken over een tekst of
Bijbelgedeelte en God vroegen om ons dingen duidelijk te maken. Eén dame getuigde dat ze dit nog
nooit gedaan had, wel de voorgestelde uitleg gebruikte en steeds bad om de Geest van wijsheid en
openbaring. Eerst kwam er niets, maar ze bleek volhouden om dit te bidden. En ineens begon het te
stromen en kon ze niet meer ophouden de gedachten op te schrijven! Ze was zelf zeer onder de indruk
en de blijdschap straalde van haar af. Later hoorde ik dat ze de Heer nog maar vier maanden kende....
Laten we God danken en voor haar en de anderen bidden. Dat we allemaal nog veel dieper
gefascineerd worden door Jezus op hartsniveau. God wil onze hele wezen (incl. gevoel, verstand,
geest, ziel en lichaam) met Zijn hart verbinden.

En juist ook dat verbinden met Gods hart.... Daar groeien we ook dieper en dieper in op de
ontmoetingsdagen van 24-7Gebed. De spreker in juni leidde ons in een veel dieper besef (op
hartsniveau) van Gods verlangen naar gemeenschap met ons! Zo’n diepe gemeenschap waar de
aardse huwelijkse gemeenschap tussen man en vrouw een voorbeeld van is — en die is al diep!

Het tweede deel ging over verbindend communiceren. Zeer verhelderend. We zien ernaar uit meer
van de Heer door deze spreker heen te ontvangen, leren, op de volgende ontmoetingsdag op 14 sept.
a.s.

En dat diepe verbinden met mijn emoties is ook het proces waar ik zelf een verdiepende slag in aan
het maken ben. Ik merk echt verschil, maar ik merk ook dat ik nog aardig wat te groeien heb. Met —
soms frustrerend — vallen en opstaan. Juist het in diepe verbinding zijn met jezelf en met de Heer en
vandaar uit leren verbindend te communiceren met anderen is zé de basis van ‘Call-to-Intimacy’, mijn
primaire roeping. Dus erg blij dat ik mag verdiepen en dat dan ook weer uit mag delen, terwijl God
Degene is die het initieert en samen met mensen uitwerkt.

Zo alweer een heel verhaal. Dank jullie voor het deelhebben aan deze roeping!

Bidden jullie mee voor meer gelegenheden om dingen te kunnen delen met anderen? Daarnaast zou
een groei in gezondheid en financién ook zeer van pas komen — ook daar zijn doorbraken in nodig.

Met heel hartelijke zomergroet!

Timo

;l&'-; ‘ Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde!
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Een paar foto’s van Outreach Elburg 2024

Outreach café ............. Evangelisatie met aanbidding op centrale plein Elburg

Evangelisatie met aanbidding aan de haven Elburg




