
 

 

 
Beste allemaal, 

Waar ik persoonlijk veel mee bezig ben is om 
met de Heer en met anderen. Dat is een diep proces wat j
beetje apart als je een roeping hebt om anderen op te roepen en toe te rusten in (een diepere) 
intimiteit met Jezus en dat je dan zelf zo diep gaat dat je er weinig meer van merkt. Anderzijds is het 
juist wèl logisch, want de roep van Jezus hart naar intimiteit geldt natuurli
ook belangrijk dat ik zelf ook van verdieping naar verdieping groei.

Tegelijkertijd hebben we in ons team van 24
doorheen gaan en daar (dus) ook aandacht aan geven op onz
dat de ontmoetingsdag in juni heel diep ging. Nou, die van september ging minstens zo diep. Dus 
daarin blijven we ook samen heerlijk doorgroeien. O, ik geloof dat er nog zóveel in Gods hart is wat we 
nog niet weten…. En dan heb ik het over het ‘weten’ in ons binnenste, in onze kern, in onze emoties. 

Ik heb in mijn leven wel ontdekt dat we primair leven vanuit onze gevoelens, niet vanuit on
of onze wil. Let maar eens op als je iets onverwachts meemaakt
primaire reactie vandaan? Ik geloof niet dat we onze gevoelens niet kunnen vertrouwen, maar dat we 
de interpretatie van onze gevoelens wèl altijd moeten toetsen en tegen het licht houden: klopt dit 
wel? Mijn primaire reactie als iets me raakt kan zijn: ik mag die persoon niet. Maar mijn echte 
gevoelens zeggen: au, dit doet pijn, want die opmerking doet me herinneren aan een afwijzing o.i.d

Bijzonder vond ik het ook dat we 
beleefden met elkaar. Wat ook een vervolg kreeg bij een dag van Stichting Forerunner, een 
‘vriendenclub’ van zendelingen waarvan de meesten een gebedsbediening hebben. Naar boven kwam 
ook dat er veel met teleurstellingen liepen, grote verwachtin
gekomen is, verraad ervoeren, pijnlijke ervaringen ervoeren, etc. Hoe proces je dat? Wel heel gaaf dat 
we grote herkenning en erkenning vonden bij elkaar. Persoonlijk ervaar ik ook een soort 
‘niemandsland’. Ik weet dat ik in mijn roeping wandel, maar de drive, het vuur lijkt heel vaak wel 
uitgeblust. Ik weet dat het een seizoen van verdieping betekent, maar het is van tijd tot tijd best 
zwaar. Gelukkig ervaar ik ook momenten dat ik 
ben. En tegelijk ben ik ook op zoek naar nieuwe

Deze processen hebben trouwens ook alles te maken met ‘echt’
vertellen wat er in ons leeft. Hoe kwetsbaar dat ook voelt. 
wederzijds: vragen (en leren voelen) we wel eens hoe de Heer iets voelt/voelde? Hoe Hij dingen 
beleefde die Hij meegemaakt heeft? Laten we ons hart raken door wat Hèm raakt?

Dank jullie voor jullie deelhebben aa
door te geven. Mijn dank voor allen die ook financieel al zo lang ondersteunen, mensen die er nieuw 
bij zijn gekomen en de mensen die de bijdrage verhoogd hebben. 

Met heel hartelijke 

Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde!

Waar ik persoonlijk veel mee bezig ben is om – op gevoelsniveau – me te leren verbinden met mezelf, 
en. Dat is een diep proces wat je niet zomaar even leert. Enerzijds een 

een roeping hebt om anderen op te roepen en toe te rusten in (een diepere) 
intimiteit met Jezus en dat je dan zelf zo diep gaat dat je er weinig meer van merkt. Anderzijds is het 
juist wèl logisch, want de roep van Jezus hart naar intimiteit geldt natuurlijk ook voor mij, en het is dus 
ook belangrijk dat ik zelf ook van verdieping naar verdieping groei. 

Tegelijkertijd hebben we in ons team van 24-7Gebed gemerkt dat dit ook een proces is waar we samen 
doorheen gaan en daar (dus) ook aandacht aan geven op onze ontmoetingsdagen. Ik heb jullie verteld 
dat de ontmoetingsdag in juni heel diep ging. Nou, die van september ging minstens zo diep. Dus 
daarin blijven we ook samen heerlijk doorgroeien. O, ik geloof dat er nog zóveel in Gods hart is wat we 

…. En dan heb ik het over het ‘weten’ in ons binnenste, in onze kern, in onze emoties. 

Ik heb in mijn leven wel ontdekt dat we primair leven vanuit onze gevoelens, niet vanuit on
ls je iets onverwachts meemaakt of als iets je raakt: waar komt je 

primaire reactie vandaan? Ik geloof niet dat we onze gevoelens niet kunnen vertrouwen, maar dat we 
de interpretatie van onze gevoelens wèl altijd moeten toetsen en tegen het licht houden: klopt dit 

als iets me raakt kan zijn: ik mag die persoon niet. Maar mijn echte 
gevoelens zeggen: au, dit doet pijn, want die opmerking doet me herinneren aan een afwijzing o.i.d

Bijzonder vond ik het ook dat we in een kampeerweek met gebedsvrienden uit het la
beleefden met elkaar. Wat ook een vervolg kreeg bij een dag van Stichting Forerunner, een 
‘vriendenclub’ van zendelingen waarvan de meesten een gebedsbediening hebben. Naar boven kwam 
ook dat er veel met teleurstellingen liepen, grote verwachtingen hadden van hun roeping wat niet uit 
gekomen is, verraad ervoeren, pijnlijke ervaringen ervoeren, etc. Hoe proces je dat? Wel heel gaaf dat 
we grote herkenning en erkenning vonden bij elkaar. Persoonlijk ervaar ik ook een soort 

at ik in mijn roeping wandel, maar de drive, het vuur lijkt heel vaak wel 
uitgeblust. Ik weet dat het een seizoen van verdieping betekent, maar het is van tijd tot tijd best 
zwaar. Gelukkig ervaar ik ook momenten dat ik 100% zeker weet dat ik in het midden

zoek naar nieuwe/andere uitdagingen.  

trouwens ook alles te maken met ‘echt’ leren zijn. Andere m
vertellen wat er in ons leeft. Hoe kwetsbaar dat ook voelt. Daar ook met de Heer over praten. En dat is 
wederzijds: vragen (en leren voelen) we wel eens hoe de Heer iets voelt/voelde? Hoe Hij dingen 
beleefde die Hij meegemaakt heeft? Laten we ons hart raken door wat Hèm raakt?

Dank jullie voor jullie deelhebben aan deze ‘reis naar echtheid’, zowel voor mezelf als (natuurlijk) om 
door te geven. Mijn dank voor allen die ook financieel al zo lang ondersteunen, mensen die er nieuw 
bij zijn gekomen en de mensen die de bijdrage verhoogd hebben.  
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beleefde die Hij meegemaakt heeft? Laten we ons hart raken door wat Hèm raakt? 

n deze ‘reis naar echtheid’, zowel voor mezelf als (natuurlijk) om 
door te geven. Mijn dank voor allen die ook financieel al zo lang ondersteunen, mensen die er nieuw 

Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde! 

oktober 2024 

Giften: 
NL60INGB0005358287 

Stg. Forerunner ovv 
"project FR108 (CtI)" 

forerunner.info 


