Bekijk de webversie

Familie de Bruin

Velen van jullie hebben wij ontmoet tijdens
ons verlof. Het was bijzonder en mooi om
elkaar weer te zien en te spreken. Ook nu
kunnen wij zeggen dat het goed met ons
gaat. We zijn gezond en weer lekker thuis.
Na nog een poosje gewerkt te hebben is
Laureen nu thuis met zwangerschapsverlof.
Afgezien van de vermoeidheid en de warmte
gaat het goed. Inmiddels hebben we ook
alweer de nodige controles voor de baby en
Laureen gehad.

We kunnen melden dat alles prima in orde is! We verwachten een grote baby! De baby is wat
groter dan gemiddeld. Ook krijgen we vaak de vraag of we weten wat het wordt, maar dat
houden we voor onszelf. En voor jullie als verrassing tot de geboorte :-) Wat ook erg leuk was
dat Laureen verrast is met een baby shower. Dankbaar dat ze in een aantal jaar al zoveel lieve
contacten heeft opgebouwd. Met Ronald gaat het ook goed. Hij is blij om weer aan de slag te
zijn. Het was genieten om weer op het Light House te zijn, maar ook om de voetbal jongens
trots en blij te zien bij het krijgen van hun voetbalspullen. Daan vind het ook leuk om weer hier
te zijn. Hij roept nu heel hard THUIS, als we op de dam staan. lets wat hij voor ons verlof nog
niet kon zeggen. Op verlof heeft hij het ontzettend goed gedaan. Van slapen in het vliegtuig,
slapen in zijn tentje op het vliegveld, bij de opa’s en oma’s slapen, spelen en helpen bij allerlei
klusjes! Het praten heeft zich in een rap tempo ontwikkeld! Hij kletst ons de oren van het

hoofd. Waar we vooral dankbaar voor zijn is de tijd die Daan bij zijn opa’s en oma’s heeft mogen
doorbrengen. Zo bijzonder om te zien hoe de opa’s en oma’s van Daan genieten. Als we nu in
Daan zijn boek lezen en hij ziet het grote vliegtuig, dan zegt hij gelijk: opa Henk en oma Ditty ©.

Verlof

Zoals de meeste weten hoorde we op het
laatste moment pas dat we op verlof
konden. Het was echt een cadeautje dat we
na 3 jaar weer kerst en oud & nieuw met al
onze familieleden konden vieren. Dankbaar
zijn we voor deze mogelijkheid. Ook hebben
we weer met veel vrienden en familie
kunnen afspreken! Het was een mooie en
kostbare tijd! Tijdens ons verlof hebben we
een aantal presentaties mogen geven en
mocht Ronald 2 keer een spreekbeurt
houden. Hij heeft iets gedeeld over Elia.

Hoe God hem hoop gaf terwijl hij wanhopig was. Deze boodschap is ook erg relevant voor de
mensen hier in Karatara en omgeving. Tijdens de presentaties hebben we vooral stil gestaan bij
wat God allemaal in ons leven in Zuid-Afrika doet. Want we doen allemaal goede werken, waar
we ook zijn, maar zonder Hem kunnen we niks, alle eer komt God toe!

Doop van oud vrijwilliger

Wat was het een verrassing dat we
opgehaald werden door 2 oud vrijwilligers!
Jelmer en Thamar hebben vorig jaar
vrijwilligers werk bij ons gedaan. Vervolgens
is de vonk over geslagen en waren ze nu
hier voor 3 weken als koppel. © Thamar
had zich destijds laten dopen en Jelmer
wilde dit ook ergens wel, maar het was nog
niet de tijd. In Nederland was het er ook niet
van gekomen, maar het verlangen bleef. Nu
wilde hij dit alsnog doen. Voor ons was dit
erg bijzonder om mee te maken! Jelmer was
niet de enige en een andere vrijwilliger die er
nu is heeft zich ook laten dopen.

Vrijwilligers en 2 Zuid-Afrikaanse
medewerkers:

Er is weer een hele groep
vrijwilligers uit Nederland. Op het
moment van schrijven is Niels al
weer naar huis. Een jonge en toffe
enthousiaste gast die mij
vervolgens achter laat met alleen
maar vrouwen © Hier zijn nu 6
dames uit Nederland die echt
weten wat het is om de mouwen op
te stropen en ervoor te gaan. Erg
gaaf om met hen samen te werken.

Chelsea is onze Zuid-Afrikaanse aanwinst. Haar droom is om tandarts te worden en daarvoor te
studeren, maar dit wil ze graag combineren met het werk bij ons. Lisa is aan oud collega die
voor 1 dag in de week weer terug is. We leggen graag uit hoe dit is gegaan.

Middelbare school Karatara

Omdat veel kinderen worstelen in de overgang van de bassischool naar de middelbare school
heeft Chrisna het verlangen gekregen om aan de aantal kinderen thuis onderwijs te geven. Veel
kinderen kunnen het leven in de hostel niet aan, waardoor ze stoppen met de middelbare
school. Chrisna, een van onze leidinggevenden, heeft een onderwijsachtergrond en is
begonnen met een pilotjaar. Haar verlangen is om een middelbare school hier in Karatara te
starten. Lisa, onze oude medewerker wilde heel graag weer betrokken zijn en Chrisna helpen
met het opstarten van dit pilotjaar. Ze wilde het liefst dit doen op de donderdag, wat voor
Chrisna perfect uit kwam aangezien de donderdag onze vergaderdag is voor het Light House.

Kidsevent

Naast al onze programma'’s blijft het
kidsevent een bijzonder programma. Het is
echt een feestje. Het was weer heerlijk om
een groep van Royal mission bijbelschool
erbij te hebben, zodat we nog meer de
kinderen individuele aandacht konden
geven. We hadden meer dan 70 kinderen.
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Voetbal

Ze hebben er even op moeten wachten want voor het verlof wisten de jongens dat ze voor het
nieuwe seizoen voetbalschoenen zouden krijgen en nu was het zover. Wat was dit weer
bijzonder voor hen. De voetbaltraining ging gelukkig door toen ik in Nederland was.
Complimenten aan onze 2 medecoaches! Sinds kort hebben we een extra coach erbij. De Heer
legde op mijn hart om hem te vragen. Ook hij komt net zoals Claudio uit de community en is
echt een aanwinst. Naast de voetbaltenues die ik van mijn oude voetbal club dsv'’61 heb
ontvangen, heb ik vlak voor vertrek ook nog tenues gekregen met korte mouwen. Echt een
zegen dat dit op mijn pad kwam. De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij je naasten lief
hebben als jezelf, heb je vijanden lief en de kracht van vergeven. Maar ook hebben we
gesproken over dat de spits sneller een goal scoort. Maar zonder een keeper, verdediger en
middenvelders, zal hij geen wedstrijden winnen.

Kampeerterrein

Het was mooi om te zien hoe de royal mission bijbel school genoot van ons kampeerterrein. We
hadden dit jaar weer 2 groepen. Doordat ze nu hun eigen keuken en douchegelegenheid
hadden, was er meer hygiéne en konden we ze ook wat meer privacy bieden.

Geloof zonder werken is dood

Hoe vaak gebeurt het dat we een mooie preek horen of een fijne aanbidding hebben gehad en
dat we thuis komen er vervolgens nog over praten en daarna weer vergeten. Dit is iets wat ons
allemaal gebeurt, maar wat wij niet willen. Daarom hebben we voor nu besloten dat we na onze
team worship een outreach doen in Bergvallei (de armste wijk in deze omgeving). We gaan dan
kijken of we kunnen bidden voor kinderen en/of volwassenen of in de straat of kinderen en/of
volwassenen mogen bemoedigen, bijbels uitdelen en/of kijken waar nood is.

Dankpunten: Contact gegevens:
e Dat alles goed gaat met Whats app:
zwangerschap Laureen 06-21262813 (Laureen)
e Voor ons verlof 06-10912608 (Ronald)
¢ We hebben een veilige reis gehad ronaldlaureen@yahoo.com
o 2 vrijwilligers zijn gedoopt
¢ Nieuwe collega's en vrijwilligers die Aanmelden nieuwsbrief?
echt een lekkere vibe met zich mee Ga naar onze website, of mail ons
brengen. Hongerig naar meer van de ronaldlaureen@yahoo.com
Heer.
e Alle programma's lopen lekker door. Steunen?
e Royals mission bijbel school weer is IBAN: NL17 RABO 0360 9905 84
geweest t.n.v.: Rafaelgemeenschap Elburg
e Toenemende opkomst voetbal 0.v.v.: His purpose
e Coaches die echt toegewijd zijn (ANBI-status)
¢ Pilot jaar middelbare school verloopt
goed
Bidpunten:

e Dat alles rondom de bevalling goed
mag gaan met moeder en kind

e Tieners die worstelen om te stoppen
met middelbare school

e Dat de nieuwe vrijwilligers net zo
hongerig zijn naar de Heer als deze
groep.

e Theo en Jinke zijn 3 maanden weg.
We hopen dat we dit niet merken ;-)

e Nog meer diepgang in onze relatie
met de voetbaljongens

e Dat ons Afrikaans blijft ontwikkelen

met jullie staat vast
kt de HEER: Ik heb jullie geluk
)or ogen, niet jullie ongeluk;

een hoopvolle toekomst geven.
Jeremia 29:11

O 6 O

Facebook Instagram Persoonlijke website Good news ZA

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. « Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. « U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. ¢« Voor een goede

ontvangst voegt u laureenirene@hotmail.com toe aan uw adresboek.
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