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Familie de Bruin

De winter is begonnen hier. Gelukkig hebben wij winterjassen vanuit Nederland mee genomen.
Veel vrijwilligers die hier komen denken dat het altijd warm is en vergeten hun warme jas mee te
nemen maar inmiddels weten wij wel beter.

Eerst even een update van ons als gezin en
we beginnen bij de jongste, onze mooie
dochter Salomé. Ze doet het erg goed. Ze
groeit, slaapt lekker en lacht al veel.

Daan doet het ook erg goed. Hij is niet
jaloers en hij is lief voor zijn zusje. Maar als
hij moet kiezen tussen zijn zusje en zijn
auto’s dan gaat hij toch voor zijn auto’s :-).

Met ons gaat het verder ook goed. Het was
en is soms nog wel schakelen nu we niet
meer met z'n drieén zijn maar met z'n
vieren.

Daarom waren we heel erg blij dat we de
eerste weken familie hier hadden. Het was
erg fijn om hun support te hebben.

Chelsea

In onze vorige nieuwbrief hadden we al
gedeeld hoe fijn team we hebben van
vrijwilligers. Nu wil ik nogmaals benadrukken
hoe blij we zijn met Chelsea. Chelsea is bij
ons in dienst en komt van Knysna af. Ze
woont nu bij het Light House. Het is een
jonge vrouw met leiding gevende
capaciteiten, maar ook heeft ze een talent
om een praatje te doen voor de kinderen en
jeugd.

Ze ontwikkeld zich in een rap tempo. Ze is nu ook begonnen om netbal te geven aan meisjes
hier uit de omgeving. Netbal is een soort korfbal en populair onder de meisjes hier. Ook netbal
is een middel om het evangelie te delen. Naast coach mag ze ook een moeder voor de meisjes
zijn en hun dichter bij de Heer brengen.

Knysna Secondary high school

Zoals vele van jullie weten gaan we op woensdag middag altijd naar een middelbare school in
Knysna. De scholieren leven daar in hostels. Dit ziet er niet schoon uit. Een vrijwilliger zei laatst
dat ze het op een gevangenis vind lijken en de sfeer is niet even prettig. Gelukkig krijgen we de
kans om daar een boodschap van licht en hoop door te geven.

Elke week is weer anders maar een aantal weken geleden was erg bijzonder. Chelsea had op
haar hart om niet uitgebreid te gaan dansen maar de jeugd te leiden in aanbidding. Samen
zingen en bidden. We begonnen met alle lampen aan maar elke keer ging er een extra lamp uit.
Zo konden de jongeren zich volledig foccusen op de Heer en niet op de persoon naast hen. De
sfeer was goed en we merkte dat de Heer aan het werk was.

Na de aanbidding sprak Chelsea nog over hoop en interpretatie. Soms spreekt te Heer tegen
jouw maar krijg je negatieve gedachten die Zijn stem ontkrachten en jouw doet twijfelen. Soms
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bid je zo om verandering van jouw omstandigheden maar vraagt de Heer van je om zelf te
veranderen. Kortom het was een mooie en bijzondere avond.

Basisschool de Borchstee
Nederland

Van de middelbare school
Knysna schakelen we over
naar de bassischool de
Borchstee in Elburg :-) 4 juni
werd er op deze bassischool
een fancy fair gehouden. Via
een oud vriendin van Ronald
z'n zus werd er contact gelegd
met ons en hebben ze deze
dag verschillende actie’s
gehouden voor ons werk. De
helft van de opbrengst gaat
naar de

Borchstee school en de andere helft naar het school project (genaamd Arise) dat we zijn gestart
hier bij Good News ZA. We hebben enthousiaste verhalen gehoord dat de fancy fair een
geslaagde dag was. Erg leuk dat de kinderen zich zo hebben ingezet voor ons en het was ook
leuk dat onze team leiders Theo en Jinke de Jong erbij konden zijn aangezien zij in Nederland
waren. Mooi dat dit alles op ons pad is gekomen en hoe het heeft uitgewerkt.

Voetbal

Yes, eindelijk was het zover. De eerste
wedstrijd voor de kleintjes. Nadat ze flink
geoefend hadden en helaas een wedstrijd
gecanceld werd ging het dit keer wel door.
De wedstrijd was helemaal in George. Dit is
een uur rijden vanaf hier dus het was echt
een team uitje. Het was genieten om
onderweg de zee te zien. Samen de
warming up te doen en met echte wedstrijd
tenues te spelen.

Ondanks dat we de wedstrijd verloren met
4-2 hebben ze heel veel plezier gehad en
waren we trots op hoe ze gespeeld hadden
als een team. Omdat het een uitdaging blijft
om wedstrijden te organiseren, we geen
leage spelen maar oefenwedstrijden en we
afhankelijk zijn voor wanneer de Light
house busjes beschikbaar zijn hebben we
besloten om nu ook regelmatig thuis een
onderling toernooi te spelen.

Zowel de kleintjes als de grote mannen worden gemixt en spelen samen om de wissel beker
van Karatara te winnen. We hebben dit nu twee keer gedaan en dit was een succes.

Tijdens de trainingen hebben we afgelopen weken weer over verschillende sport gelijkenissen
gepraat. Dit meestal onderbouwd met een aantal bijbel verzen. Hieronder wat voorbeelden:

- Je doel begrijpen

- Dat is niet eerlijk

- Nooit goed genoeg

- Liefde in actie

- Niemand is perfect

- Jij bent nodig- houd van elkaar

- De voetbal coach

Huisbezoek

Dit is iets wat we al deden. Ouders/opa en oma’s opzoeken op te kijken hoe de thuis situatie is
en met hen te bidden en bij noden kijken waar we kunnen helpen. Ook bij het voetballen zien
we dat de jongens problemen hebben op school en thuis. Wij als coaches willen daarom ook
huisbezoeken gaan doen als we ons zorgen maken in wat we zien en horen. Zo zijn we laatst
ook op bezoek gegaan bij een goede speler van ons team. Het was voor mij echt schrikken om
zijn thuis situatie te zien. Zijn huis was niet groter dan een klein schuurtje. Er stond 1 groot bed
en meer was het bijna niet. De reden dat deze jongen was gestopt met zijn school kwam omdat
hij betrokken was bij een vecht partij en daarom was geschorst. Vervolgens wilde hij niet meer
naar school. Zijn situatie nu was dat hij op zijn jongere broertje moest passen aangezien zijn
moeder lange dagen moet werken. Zijn vader is net uit de gevangenis en is maar soms in beeld.
Tijdens het huisbezoek hebben we gepraat over de mogelijkheid om in te stromen in het school
project van Good News ZA. Hier had hij wel oren naar. Na een gesprek met onze onderwijzer
Chrisna kan hij instromen en kunnen we hem de kans bieden om weer onderwijs te krijgen.



Dank U Heer!

Dankpunten:

De bevalling is goed gegaan.
Salomé doet het goed.

Daan doet het ook goed.

We zijn heel blij dat we de eerste
weken support van familie hier
hadden aangezien ze hier geen
kraamzorg kennen.

Voor het stabiele team van
vrijwilligers dat we hier hebben
gehad. Zij hebben er voor gezorgd
dat Ronald vlak na de geboorte van
Salomé ook wat vrije dagen kon
hebben.

Dat we wekelijks konden zaaien bij
de kinderen die bij de clubs
aanwezig waren en bij de scholen.
Voor de filmavond die we met de
jeugd in George hebben gehad.
Voor de eerste (uit) voetbal wedstrijd
die we met de kleintjes hebben
gespeeld.

Hoe het gaat met ons opgestarte
school project! (Arise)

Voor het netbal team dat door
Chelsea is opgezet. Weer een
middel om de kinderen hier met het
evangelie te bereiken.

Blijf bidden en blijf daarbij
waakzaam en dankbaar.

Kolossenzen 4:2

Kleding markt

Het was weer tijd voor een kleding markt. Het
wordt hier kouder dus de mensen hierin
Karatara en omgeving kunnen goed warme
kleding gebruiken.

Ook nu moesten ze weer een klein bedrag er
voor betalen. Niet dat wij er aan willen

verdienen maar voor hun eigenwaarde is het
goed dat ze zelf een bijdrage er aan leveren.

Bidpunten:

Dat we bij die juiste kinderen op
het juiste tijdstip een huisbezoek
doen.

Dat het huisbezoek de familie
dichterbij de Heer zal brengen.
Voor kracht en energie en wijsheid
voor alle programma’s omdat we
komende weken met een kleiner
team zijn.

Ook kracht en energie en wijsheid
voor het winter vakantie
programma.

Voor zinvolle dagbesteding voor de
school verlaters.

Voor bescherming voor de pubers
voor alcohol, roken, drugs,
seksualiteit en op straat hang
gedrag.

Hoe Laureen haar werkzaamheden
bij het light-house weer kan
oppakken en dit kan combineren
met haar moederschap

Dat we als voetbal coaches nog
meer naar elkaar mogen groeien.
Dat we nog meer visie krijgen hoe
we de kinderen en jeugd dichter bij
de Heer krijgen. Wat kunnen we
naast het voetballen met de teams
nog meer doen?

Contact gegevens:

Whats app:

06-21262813 (Laureen)
06-47122427 (Ronald)
ronaldlaureen@yahoo.com

Aanmelden nieuwsbrief?
Ga naar onze website, of mail ons
ronaldlaureen@yahoo.com

Steunen?

IBAN: NL17 RABO 0360 9905 84
t.n.v.: Rafaelgemeenschap Elburg
o.v.v.: His purpose
(ANBI-status)



Gods Zegen,
Ronald, Laureen,
Daan en Salomé
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Facebook Instagram Persoonlijke website ~Good news ZA

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. < Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. < U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. * Voor een goede
ontvangst voegt u laureenirene@hotmail.com toe aan uw adresboek.
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