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Beste vrienden, 

Verwerken en doorgaan… 

Daar ben ik de laatste maanden veel mee bezig geweest. Het loslaten van 24-7Gebed heeft de nodige 
gevoelens opgeleverd. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik het ‘dagelijkse’ achter me kunnen laten, 
hoewel het helemaal (emotioneel) een plek geven ook nog wel een dingetje is. Het is 18 jaar een sterke 
focus geweest en de visie is deel van mij geworden. Dus hoe zich dat gaat verhouden in de toekomst, 
weet ik niet, maar meestal bouwt de Heer door op wat Hij al in ons gebouwd heeft. Dus daar zie ik naar 
uit. Ik ervaar nu zóveel vrede, blijdschap en vrijheid, dat ik weet dat ik weet dat ik op de goede weg zit en 
kan ik weer helemaal naar voren kijken. En dat doe ik, ondertussen genietend van de vrijheid die ik ook 
sterk ervaar. De Heer is erbij en er helemaal in! Bedankt voor jullie gebeden!!! 

Ik ben in middels al weer aardig 
ingewerkt in mijn werkzaamheden 
bij Impact South Asia (ISA). Er 
gebeurt heel veel in Zuid Azië. Eén 
melding bijvoorbeeld, was dat er in 
een overwegend hindoeïstisch 
land 13 mensen gedoopt waren en 
12 tot geloof gekomen waren! 

 

In beweging blijven…. 

Een auto die niet in beweging is, is moeilijk te sturen…. 

Ik ervoer dat het goed was om naar de open dag van Heidebeek – een basis van Jeugd met een Opdracht - 
te gaan. In de eerste bijeenkomst – tijdens de aanbidding – ervoer ik sterk Gods aanwezigheid, die ik 
verder de hele tijd ervaren heb. Bij de vraag waar ze vroegen om betrokkenheid, voelde ik ook iets 
trekken om ondersteunend mee te gaan werken op Heidebeek. Inmiddels ook al een heel mooi gesprek 
gehad. Het is nog niet helemaal concreet, maar dat gaat het wel worden.  

Voor zover ik nu kan overzien, ervaar ik dat het goed is een periode te hebben met minder 
verantwoordelijkheden, waarbij ik full-time diverse dingen ondersteun vanuit een levensstijl van intimiteit 
met Jezus. En waar er gelegenheid is natuurlijk mensen daartoe oproepen en toerusten. Huis van Gebed 
Elburg, Outreach Elburg, ISA, Heidebeek, en nog een paar initiatieven. 

Het wat meer praktisch ondersteunen ervaar ik ook als een soort ‘springplank’ naar nieuwe dingen die de 
Heer wil gaan geven. 
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Gaan waar de vrede gaat… 

Dit is een mooi principe. Dat komt uit Fil. 4:7 waar staat “de vrede van God die alle verstand te boven 
gaat, zal je hart en gedachten behoeden”. Het ‘behoeden’ komt van ‘hoeden’, waarbij het niet gaat over 
een paar hoofddeksels☺, maar over ‘begeleiden/leiden’.  

 

Mini-dts… 

Zo heb ik ook gebeden en nagedacht om een mini-dts (twee weken) op Heidebeek te gaan volgen. En, 
hoewel ik al veel heb mogen ontvangen en leren in mijn leven, werkt de Heer er 
altijd dingen door uit in je eigen leven en je kunt er ook anderen doorheen dienen. 

Voor mij speelt ook mee dat ik 
graag meer de ‘atmosfeer’ van 
Jeugd met een Opdracht wil 
ervaren. 

 

Outreach Elburg.. 

Ja, over een week of twee gaat die ook weer van start. Het gebed is een mooie samenwerking met Huis 
van Gebed Elburg. Kom je ook? Zie o.a. https://outreachelburg.nl/ en https://huisvangebed-
elburg.nl/outreach/ 

 

 

 

Super bedankt voor jullie betrokkenheid!!!! 

Met heel hartelijke groet, 

Timo 

Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde! 

Giften: 
NL60INGB0005358287 

Stg. Forerunner ovv 
"project FR108 (CtI)" 

Bijzondere voorziening. 

Toen ik onlangs bij de eetgroep van de Outreach was in 
het gebouw van het Leger des Heils in Elburg, kreeg ik 
een brief overhandigd die daar was binnengekomen 
voor mij. Geen afzender, maar wel met een prachtig 
bedrag aan euro’s erin!  God is zó trouw!  


