Bekijk de webversie

: L N i l R
ieder kind tot Zijn doel komt.

Hallo allemaal,

Hier zijn we weer! Genoeg te vertellen en te delen. Het gaat over het algemeen vrij goed met
ons, ook al is het leven niet altijd even makkelijk als zendeling. Stress, onzekerheden,
eenzaamheid en moeheid zijn begrippen die we kennen, maar tegelijkertijd zien we elke keer
weer een God die te vertrouwen is en vreugde geeft. We zijn enorm dankbaar voor ons
gezinnetje!

ledereen groeit op een bepaalde manier elke dag (ook al merk je dat niet altijd), maar Salomé
groeit bij ons het hardst. 6 maanden oud nu, maar ze maakt geluid als een peuter (op een leuke
manier).

Met Daan gaat het ook goed. Het heeft ons wat stickers gekost, maar we kunnen, op de
nachten na, zeggen dat hij zindelijk is. Daan gaat nu 1 dag naar een kinderdag verblijf en dat
bevalt hem erg goed. Laureen kent de eigenaresse via de kerk. Voor Daan is het een mooie
plek om te leren samen spelen met andere kinderen.

Ronald geniet nog steeds van het werk op het Light House en op het voetbalveld en Laureen
heeft wat nieuwe uitdagingen, maar dat lezen jullie hieronder.

Veel lees plezier!

Voetbal

Samen naar de kerk om vervolgens lekker op het strand te voetballen. Met z'n alle naar de gym!
Door de week trainen en zoveel mogelijk op zaterdag een wedstrijd. Elke training stil staan bij
een onderwerp uit de bijbel en/of life skill. In de weekenden staan ook regelmatig jongens aan
het hek om een bal te lenen. Zo zijn er genoeg contact momenten om de liefde van de Vader in
de Hemel door te geven. Even een praatje, even een vraagje, interesse tonen, vriendelijkheid
en trouw! De thuissituatie is vaak niet stabiel. Door huisbezoeken zien we hoeveel armoede er
is en nood. Gelukkig komen veel kinderen ook naar de clubs van het Light House waar ze het
evangelie horen, het goede nieuws, een boodschap van hoop!

Toch een tandje terug. Doordat Ronald 3 avonden per week training geeft en ‘s avonds ook
vaak druk is met het regelen van een wedstrijd en nog de nodige voorbereidingen moet doen,
merkte hij dat dit veel energie kost. En dat dit ook ten koste gaat van het gezin. Daarom heeft
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hij besloten om 1 training per week minder te doen. lets wat voor nu de juiste keuze is!

Voetbal cursus van football ambassadeurs in Jeffreysbay (Ronald)

Wat een kans! Geschoold worden hier in Zuid-Afrika om als coach het evangelie door te geven.
Samen met 2 andere coaches uit de community zijn we er naar toe gegaan.

Dit was voor hen echt uit je comfortzone stappen, maar we zijn rijk gezegend. Eén coach kwam
naar mij toe gedurende de cursus en vertelde dat hij dingen over God had geleerd wat hij nog
nooit gehoord had. Ook was hij geraakt bij het onderwerp vergeving. Hij worstelde met schuld
over iets wat hij zijn moeder had aangedaan. Vervolgens heeft hij God om vergeving durven te
vragen en viel er een last van hem af.

We hebben veel les gehad in het klaslokaal, maar ook op het veld. We hebben geleerd dat we
elke training kunnen stil staan bij; football, faith, future. Elke training hebben we geleerd om een
vertaalslag te maken bij deze 3 begrippen. Niet alleen preken, maar ook vragen stellen om de
spelers bewust te maken. Nu brengen we het hier in Karatara in praktijk. Eén coach is weg
gevallen i.v.m. zijn nieuwe baan, wat natuurlijk mooi is voor hem! Maar de voetbal cursus
nemen ze hem niet meer af. Hij had daar moeten zijn.

Momenteel zijn er bij ons 2 vrijwilligers, Jelmer en Tamar uit Nederland. Het is een stelletje dat
er nu voor de derde keer hier is. Jelmer is een echte voetbal liefhebber (Hij is namelijk voor Ajax
;-) Hij helpt bij het voetballen en heeft mooie ideeén. Erg fijn om hem erbij te hebben om samen
te kunnen sparren. Helaas blijft hij maar tot eind november.

Nieuwe uitdagingen voor Laureen

Laureen is met een nieuwe uitdaging begonnen. Ze heeft het stokje van Chrisna overgenomen
en is nu verantwoordelijk voor het contact met nieuwe vrijwilligers die willen komen. Dit is iets
wat goed te combineren is met de kinderen, want dit is werk dat ze ook vanuit huis kan doen.

Naast het contact hebben met de vrijwilligers, moeten ze ook opgehaald worden van het
vliegveld in George. Afgelopen donderdag is ze samen met Salomé een nieuwe vrijwilliger,
Ingrid, gaan ophalen. Tijdens het wachten was Salomé gezellig contact aan het maken met een
oudere vrouw. Dus deze nieuwe taak bevalt Salomé ook wel :-)



Gebedsuurtje voor Karatara

Tijdens een aanbiddingsmoment kreeg Laureen het op haar hart om te gaan bidden voor
Karatara. Ze dacht op een dinsdag zal dat wel lukken. Het gedeelte van het bidden voor
Karatara, dus de dag niet, had ze met Jinke gedeeld. Tijdens de teamvergadering de volgende
dag deelde Theo dat hij de indruk had dat God tegen hem had gezegd dat hij het bidden voor
Karatara moest oppakken. Hij zei dat hij dat dinsdag wilde doen. Dus dat was heel bijzonder. Nu
bidden we samen met de mensen uit de community voor Karatara.

Open hart operatie

Nee, schrik niet. Niemand echt geopereerd!
Maar we hebben een drama stukje tijdens
de club mogen doen, maar ook in een kerk.
Dokter Vrolijk kreeg in zijn praktijk patiént
Zwaarmoedig. Patiént Zwaarmoedig zag het
allemaal niet meer zitten.

Vervolgens werd de patiént met een hamer
onder narcose geslagen en heeft dokter
Vrolijk van alles uit z'n hart gehaald:

Verslaving, afgoderij, bitterheid, lust, enz....

Uiteindelijk werd Patiént Zwaarmoedig weer vrolijk en liep met de bijbel de praktijk uit.

Dit drama stukje werd met het hoognodige humor en grapjes gespeeld. Lastig om dit met
woorden uit te leggen. Maar wie weet worden we een keer in jullie kerk of groep uitgenodigd
en dan kunnen jullie het live zien ;-)

Kidsevent

Ongeveer één keer in de
maand hebben we een
kidsevent.

In onze vorige nieuwbrieven
hebben we daar wel meer
over verteld.

Maar dit keer was het weer
een speciale. We zijn met
alle kinderen een
gebedswandeling door
Karatara gaan maken!

Wat krachtig was dit!

Lichamelijke opvoeding (Ronald)

Zoals we verteld hebben zijn we dit jaar
begonnen met het scholen project: Arise,
een middelbare school hier in Karatara. Ik
ben benaderd om één uur lichamelijke
opvoeding te geven. Mooie uitdaging maar
wel even graven voor mij. Heel veel jaar
geleden dat ik dit heb gedaan. Het zijn
allemaal leerlingen met een achtergrond,
maar wel gemotiveerd. Ik geniet er erg van
om mijn steentje bij te dragen.

Lente vakantie programma

‘Love is in the air’ was dit keer het programma. Zowel voor de jeugd als de kinderen hebben we
een programma aangeboden. Verder hebben we twee dagen een uitreiking gedaan naar andere
plekken. Gelukkig hadden we deze vakantie hulp van tieners van een kerk. Ook voor hen was
het een bijzondere ervaring. Logistiek was het wel een uitdaging soms. Zo was de club rond
15.00 afgelopen, maar moest Ronald om 15.30 op het voetbalveld zijn. Daarom moest Laureen
de kinderen van de club naar huis brengen en kwam Jinke oppassen op Daan en Salomé.

Geweld
Wij wonen hier in Karatara niet in een sloppenwijk. Maar dit betekent niet dat iedereen zich



veilig voelt. Laatst was een vrijwilliger en medewerker van ons getuige van een steekpartij. Door
in te grijpen kwam de vrijwilliger zelf onder het bloed. Tijdens één van de trainingen van Ronald
kwam een volwassen man naar hem toe. Hij vertelde dat één van zijn spelers wat naar hem had
geroepen en dat ik daar wat van moest zeggen. Want als Ronald dat niet deed, dan...en hij liet
vervolgens zijn pistool zien. Ronald heeft hem toegesproken dat dit niet de oplossing is en hem

verteld dat hij met deze speler zou gaan praten.

Gelukkig gebeurt dit niet op dagelijkse basis, maar ons gebed is wel dat de drank er niet voor
zorgt dat de mensen hier dingen doen waar ze later spijt van krijgen.

Dankpunten:

Hoe het gaat met Daan en Salomé.
We gaan weer richting de zomer.
Het team van het LightHouse
waarmee we samen werken. Maar
ook de vrijwilligers!

Alle programma's die we mogen
doen.

Opkomst voetbal.

Het eten wat we uit mogen delen.
Een groep Nederlanders die hier 2
weken zijn verbleven en het goed
hebben gehad.

Dat we wel op de urgentie lijst gezet
zijn voor ons uitslag van onze hoge
beroep van ons visa.

Bidpunten:

Wij wachten nog steeds op uitslag
van ons hoger beroep van ons visa.
Als we het niet optijd hebben, kan dit
problemen opleveren bij het
verlengen van de visum van Daan.
Doordat nog niet alle vergunningen
op orde zijn kan de bouw van het
permanente Light House nog niet
beginnen

Een jongen van de voetbal die was
geschorst en gestopt met school en

vervolgens begonnen bij ons scholen

project Arise (zie vorige nieuwsbrief)
is vervolgens weer gestopt. Graag
gebed voor zijn toekomst en
bescherming.

Voor bescherming voor de pubers
voor alcohol, roken, drugs,

seksualiteit en op straat hang gedrag.

Visie voor nieuwe seizoen voetbal.

~ houd dus stand en laat u niet opnieu

Contact gegevens:

Whats app:

06-21262813 (Laureen)
06-47122427 (Ronald)
ronaldlaureen@yahoo.com

Aanmelden nieuwsbrief?
Ga naar onze website, of mail ons
ronaldlaureen@yahoo.com

Steunen?

IBAN: NL17 RABO 0360 9905 84
t.n.v.: Rafaelgemeenschap Elburg
o.v.v.: His purpose
(ANBI-status)

Christus heeft ons bevrijd
opdat wij in vrijheid zouden leve

een slavenjuk opleggen.

Gods Zegen,
Ronald, Laureen,
Daan en Salomé
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